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Redactioneeltje 

	
  
Beste	
  lezertjes,	
  

Graag	
  stellen	
  wij	
  ons	
  en	
  ons	
  boekje	
  graag	
  eens	
  voor.	
  
	
  
De	
  Samen:	
  De	
  samen	
  is	
  een	
  boekje	
  dat	
  maandelijks	
  in	
  jullie	
  bus	
  zal	
  verschijnen.	
  Voor	
  de	
  
computer	
  mensen	
  onder	
  ons,	
  jullie	
  kunnen	
  mee	
  volgen	
  op	
  scoutselewijt.be	
  
In	
  de	
  samen	
  zal	
  elke	
  maand	
  te	
  lezen	
  zijn	
  wat	
  er	
  de	
  komende	
  weken	
  zal	
  gebeuren	
  op	
  de	
  
scouts.	
  Om	
  het	
  jullie	
  makkelijk	
  te	
  maken	
  hebben	
  we	
  ze	
  per	
  tak	
  gegroepeerd.	
  
Maar	
  wie	
  zijn	
  wij?	
  Dit	
  jaar	
  zijn	
  de	
  2	
  heren	
  die	
  jullie	
  boekje	
  bij	
  elkaar	
  zullen	
  knutselen	
  
niemand	
  minder	
  dan:	
  Joren	
  De	
  Weerdt	
  &	
  Tom	
  Develter	
  

Dit	
  jaar	
  koos	
  Scouts	
  en	
  Gidsen	
  Vlaanderen	
  voor	
  de	
  slogan	
  ‘Tent	
  vol	
  talent’	
  
Als	
  je	
  het	
  aan	
  ons	
  vraagt	
  zitten	
  wij	
  hier	
  in	
  Elewijt	
  met	
  een	
  volledige	
  scouts	
  vol	
  talent.	
  
Iedereen	
  van	
  jullie	
  heeft	
  zijn	
  eigen	
  talent!	
  Een	
  muziek	
  instrument	
  spelen,	
  mooi	
  kunnen	
  
zingen,	
  heel	
  mooi	
  tekenen,	
  goed	
  moppen	
  kunnen	
  vertellen,	
  …	
  
Er	
  zijn	
  er	
  zo	
  veel.	
  Wij	
  zijn	
  ontzettend	
  benieuwd	
  naar	
  jouw	
  talent.	
  Wie	
  weet	
  hebben	
  we	
  het	
  er	
  
volgende	
  maand	
  wel	
  over	
  in	
  de	
  Samen.	
  Laat	
  het	
  ons	
  weten	
  met	
  een	
  mailtje,	
  of	
  een	
  filmpje,	
  
een	
  gedicht	
  of	
  kies	
  maar	
  wat	
  op	
  samenploeg@gmail.com	
  

Goed,	
  wanneer	
  je	
  dit	
  allemaal	
  aan	
  het	
  lezen	
  bent	
  is	
  er	
  weer	
  een	
  editie	
  van	
  ‘Den	
  Elewijtse	
  Pijl’	
  
voorbij.	
  Dankzij	
  jullie	
  komst	
  staan	
  we	
  weer	
  een	
  stap	
  dichter	
  bij	
  de	
  nieuwe	
  scouts	
  chalet.	
  
Er	
  staan	
  dit	
  jaar	
  weer	
  veel	
  leuk	
  activiteiten	
  op	
  ons	
  programma.	
  De	
  fourages	
  zullen	
  weer	
  voor	
  
overheerlijke	
  spaghetti	
  zorgen,	
  daarna	
  is	
  het	
  onze	
  beurt	
  weer	
  om	
  te	
  koken	
  voor	
  jullie	
  op	
  ons	
  
scoutsrestaurant.	
  Maar	
  goed,	
  nu	
  zijn	
  we	
  op	
  de	
  dingen	
  aan	
  het	
  vooruitlopen.	
  
Dit	
  komt	
  gewoon	
  omdat	
  wij	
  al	
  veel	
  te	
  veel	
  zin	
  hebben	
  in	
  dit	
  scouts	
  jaar!	
  Jullie	
  ook?	
  

Lees	
  snel	
  verder	
  wat	
  jullie	
  leiding	
  de	
  komende	
  weken	
  voor	
  jullie	
  voorzien	
  hebben.	
  
Veel	
  leesplezier	
  en	
  tot	
  op	
  de	
  scouts!	
  
Ne	
  stevige	
  linker,	
  
De	
  Samenploeg	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  



Woordje GRL 
Dag beste scouts, gidsen en ouders! 
 
Een nieuwe start van alweer een schitterend scoutsjaar en tegelijk de start van een nieuwe  
groepsleiding ploeg. Graag stellen wij onszelf even kort voor: 
 
 Toon D’Hoore    Jeroen De Leener Berwout Matthys  

 
 
Jeroen is 23 jaar. Hij begint aan zijn 18e jaar als lid van Scouts Elewijt!  
 
Berwout is 22 jaar en begint aan zijn 13e jaar als lid van Scouts Elewijt! 
 
Toon is 21 jaar en begint aan zijn 16e jaar als lid van Scouts Elewijt! 
 
Vooraleer we beginnen met het overlopen van de activiteiten de komende maand willen we 
graag onze voorgangers bedanken voor hun geweldige inzet van de afgelopen jaren: Stijn 
Bolyn, Tom Develter en Paulien De Broeck:  BEDANKT!!!!!!!! 
 
Tijdens het lezen van deze samen ligt de opening van ons scoutsjaar al even achter de rug.  
Bij deze willen wij nog even alle leiding, ouders, leden, vrijwilligers, sympathisanten  
bedanken voor de hulp en de talrijke opkomst op de derde editie van ‘Den Elewijtse Pijl’! En  
in het bijzonder willen wij de Elewijtse Scouts Vrienden bedanken voor het organiseren en  
coördineren van dit evenement! Dankzij jullie hebben we weer wat extra geld op  
onze spaarrekening voor het bouwen onze nieuwe chalet! Bedankt! Hopelijk hebben jullie er  



Woordje GRL 
even hard van genoten als wij. 
 
Iedere zondag is er vergadering. Iedere tak* begint om 14u en eindigt om 17u, tenzij het  
anders vermeld staat bij de programmatie van je tak.  
Wij verwachten hiervoor dat alle leiding & leden perfect in uniform aanwezig zijn. 
Kapoenen: speelkledij + scoutsdas 
Alle andere: Scoutsbroek/scoutsrok + scoutshemd + scoutsdas 
U kunt deze scoutskledij vinden op volgende adressen: 

• Hopper Leuven: Diestsevest 92A - 3000 Leuven 
• Son Mechelen: Adegemstraat 102 - 2800 Mechelen 

 
* Een tak is de naam voor je leeftijdsgroep. Dit zijn:  

• Kapoenen: jongens en meisjes uit het 1ste en 2de leerjaar 
• Kabouters: meisjes uit het 3de, 4de en 5de leerjaar 
• Welpen: jongens uit het 3de, 4de en 5de leerjaar 
• Jong-gidsen: meisjes uit het 6de leerjaar, het 1ste en 2de middelbaar 
• Jong-verkenners: jongens uit het 6de leerjaar, het 1ste en 2de middelbaar 
• Gidsen: meisjes uit het 3de, 4de en 5de middelbaar 
• Verkenners: jongens uit het 3de, 4de en 5de middelbaar 
• Jin: meisjes en jongens uit het 6de middelbaar 

 
 
 
Ieder jaar werken we rond een gemeenschappelijk jaarthema dat hetzelfde is voor alle  
scouts en gidsen in Vlaanderen. Dit jaar is dit ‘Tent vol talent’. Voor meer info over  
dit jaarthema en waar je de kentekens op het uniform juist moet bevestigen kan je nagaan  
op de website van scouts en gidsen Vlaanderen (www.scoutsengidsenvlaanderen.be) of bij  
de groepsleiding.  
 
Scoutsdassen zijn bij ons ook te verkrijgen aan 10 euro per stuk. Wij zijn iedere zondag van  
14-17u terug te vinden in de keuken.  
 
Elk jaar organiseren wij met de scouts een aantal activiteiten om geld in het laadje te  
brengen. In oktober zullen er twee activiteiten plaatsvinden. 
Op zondag 5 oktober 2014 zullen onze foeriers voor de vijfde keer een spaghettislag 
organiseren. Deze zal doorgaan van 17u-21u. De opbrengst van dit Italiaans eetfestijn zal 
net zoals de voorbije 4 jaar integraal naar kookmateriaal voor het kamp gaan. Wat hebben 
ze vorig jaar met het geld gedaan? 
Dat lees je hieronder: 
 
Hallo,  
Vorig scoutsjaar organiseerden wij (Fouriers van Scouts Elewijt) reeds onze vierde 
spaghettislag.  
We hadden een record opbrengst van 1345€ (eerste editie=948€, tweede editie=1111€, en 
derde editie=1262,8€). 
Weerom kochten we er materiaal mee om onze 5 fourages op kamp te versterken.  
Het volgende stond op ons boodschappenlijstje: 



Woordje GRL 
1 Super Shelter 6X8m 
12 wandpalen voor super shelter 
2 m2 tentstof 
2 deksel  Ø37cm 
3 deksels  Ø33cm 
12 Rode borden 
12 Rode bekers 
24 messen 
3 vergieten Ø38cm 
3 raspen 
10 mesjes 
60 soepkommetjes 
1 gasvuur (rond diameter 50cm) 
1 paella pan (diameter 55 cm) 
4 Thermobakken 
5 jerrycans (35 liter) met kraantje 
  
Ook dit jaar willen we verder blijven investeren en door massaal naar onze vijfde 
spaghettislag te komen helpen jullie allemaal mee. 
Dit gaat terug door aan de scoutslokalen en wel op zondag 5 oktober van 17 tot  21u.  
Inschrijven is niet nodig. Alle details vind je op de flyer die via de gekende kanalen wordt 
verspreid. 
  
Tot dan, 
 Fouriers Scouts Elewijt 
 

We laten jullie in oktober ook nog genieten van ons jaarlijks Scoutsrestaurant dat 
op  

zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2014 plaatsvindt. Zaterdag zijn jullie 
welkom vanaf 17u tot en met 21u. En zondag zijn jullie al welkom vanaf 11u tot en met 20u. 
Meer info hierover volgt nog, maar nodig alvast familie, vrienden en kennissen uit om samen  
te komen smullen van de lekkernijen die wij aanbieden! 
 
Jullie zijn allemaal van harte welkom op beide activiteiten en we wensen jullie en jullie  
kinderen een geweldig scoutsjaar toe! 
 
Indien jullie nog vragen, opmerkingen, suggesties hebben,… wij zijn bereikbaar iedere  
zondag van 14-17u in de keuken van de scoutslokalen of op grl_elewijt@yahoo.com of op  
onze gsm-nummers: 
 
Toon D'Hoore: 0486/51.32.39 
Jeroen De Leener: 0479/32.94.90 
Berwout Matthys: 0495/47.75.57 
 
Neem ook eens een kijkje op www.scoutselewijt.be! 



Kabouters 

Kapoenen 
  



Kabouters 

Hey liefste kapoenen, zijn jullie klaar voor een mega-super-
fantastisch jaar?! 

Jullie nieuwe kapoenenleiding alvast wel!	
  	
  
	
  

Wat	
  staat	
  er	
  op	
  het	
  menu	
  voor	
  de	
  komende	
  maanden?	
  

Zondag	
  28	
  september	
  

Vandaag	
  leren	
  we	
  elkaar	
  (beter)	
  kennen	
  aan	
  de	
  hand	
  van	
  een	
  paar	
  super	
  leuke	
  spelletjes.	
  	
  
Jullie	
  nieuwe	
  leiding	
  zullen	
  jullie	
  op	
  een	
  speciale	
  manier	
  leren	
  kennen.	
  Een	
  leuke	
  zoektocht	
  op	
  het	
  
terrein	
  en	
  in	
  het	
  scoutsbos	
  brengt	
  jullie	
  dichter	
  bij	
  de	
  juiste	
  leider.	
  Voor	
  deze	
  zoektocht	
  hebben	
  we	
  
jullie	
  allemaal	
  nodig,	
  want	
  het	
  zal	
  niet	
  simpel	
  zijn.	
  Daarom	
  zijn	
  jullie	
  allemaal	
  welkom	
  aan	
  de	
  lokalen	
  
van	
  2u	
  tot	
  5u.	
  

Zondag	
  5	
  oktober	
  

We	
  zijn	
  vandaag	
  mega-­‐gelukkig,	
  waaaant	
  we	
  gaan	
  SPORTEN!!!	
  	
  
Kom	
  allemaal	
  in	
  jullie	
  coolste	
  sport-­‐outfit	
  en	
  zorg	
  dat	
  je	
  vol	
  energie	
  
zit	
  om	
  het	
  er	
  allemaal	
  uit	
  te	
  sporten!	
  
Van	
  fitness	
  tot	
  voetbal	
  tot	
  dansen,	
  als	
  we	
  maar	
  genoeg	
  bewegen	
  om	
  
spieren	
  te	
  kweken.	
  	
  
Zijn	
  jullie	
  er	
  klaar	
  voor?	
  Dan	
  zien	
  we	
  jullie	
  van	
  2u	
  tot	
  5u	
  aan	
  de	
  
lokalen.	
  

Niet	
  vergeten	
  dat	
  jullie	
  na	
  de	
  vergadering	
  allemaal	
  welkom	
  zijn	
  om	
  
lekkere	
  spaghetti	
  te	
  eten	
  die	
  de	
  foeriers	
  voor	
  jullie	
  klaarmaken.	
  	
  
Meer	
  uitleg	
  zie	
  woordje	
  GRL.	
  

Zondag	
  12	
  oktober	
  	
  

Liefste kapoenen, 

Ik heb een belangrijke opdracht voor jullie. Ik 

ben een lange tijd geleden een ontdekkingsreiziger 

geweest. Onlangs kroop ik nog eens op zolder om 



Kabouters 

wat rond te snuffelen. Opeens vond ik een 

sleutel en een schatkaart maar de schatkist was 

nergens te vinden. Omdat ik al een jaartje ouder 

ben, zoek ik jonge, sterke en vindingrijke 

kapoenen die mijn schat willen vinden. 

Wanneer jullie deze gevonden hebben mogen 

jullie de buit houden. 

Groetjes opa Fons( de opa van Kasper) 

	
  

Als	
  je	
  opa	
  Fons	
  wilt	
  helpen,	
  kom	
  dan	
  van	
  2u	
  tot	
  5u	
  naar	
  de	
  scouts.	
  

Zondag	
  19	
  oktober	
  

Dag	
  beste	
  vrienden,	
  vandaag	
  mogen	
  jullie	
  allemaal	
  een	
  vriendje	
  
meenemen.	
  Er	
  is	
  wel	
  één	
  voorwaarde,	
  ieders	
  vriendje/	
  vriendinnetje	
  
moet	
  in	
  het	
  eerste	
  of	
  tweede	
  leerjaar	
  zitten	
  en	
  mag	
  nog	
  niet	
  in	
  de	
  
scouts	
  zitten.	
  We	
  gaan	
  hun	
  laten	
  zien	
  wat	
  wij	
  allemaal	
  doen	
  op	
  de	
  
scouts.	
  	
  
We	
  zullen	
  dus	
  al	
  onze	
  scoutkwaliteiten	
  eens	
  bovenhalen	
  en	
  showen.	
  	
  
We	
  zien	
  jou	
  en	
  je	
  beste	
  maatje	
  terug	
  aan	
  de	
  lokalen	
  van	
  2u	
  tot	
  5u.	
  	
  

Zaterdag	
  25	
  oktober	
  en	
  zondag	
  26	
  oktober	
  	
  



Kabouters 
Helaas	
  pindakaas	
  deze	
  zondag	
  is	
  het	
  geen	
  scouts.	
  
Maar	
  niet	
  getreurd	
  jullie	
  zijn	
  dit	
  weekend	
  zeer	
  welkom	
  op	
  ons	
  scoutsrestaurant!	
  	
  
Meer	
  info	
  volgt	
  nog	
  zeker!!	
  

Zondag	
  2	
  november	
  

Sluipen,	
  zo	
  weinig	
  mogelijk	
  opvallen,	
  parcours	
  afleggen,	
  ...	
  zijn	
  allemaal	
  dingen	
  die	
  een	
  goede	
  soldaat	
  
moet	
  kunnen.	
  Kom	
  allemaal	
  van	
  2u	
  tot	
  5u	
  naar	
  de	
  scouts	
  in	
  leger	
  outfit	
  om	
  deze	
  koude	
  kunstjes	
  
onder	
  de	
  knie	
  te	
  krijgen	
  zodat	
  jullie	
  allemaal	
  naar	
  huis	
  kunnen	
  gaan	
  als	
  echt	
  soldaten.	
  	
  

!!!!!!	
  Nog	
  even	
  een	
  belangrijke	
  datum	
  die	
  jullie	
  zeker	
  moeten	
  onthouden:	
  
*	
  15-­‐16	
  november	
  zal	
  ons	
  eerste	
  weekend	
  doorgaan,	
  uiteraard	
  sturen	
  we	
  jullie	
  ouders	
  nog	
  een	
  
mailtje	
  met	
  de	
  nodige	
  informatie!	
  

Dikke	
  knuffel	
  jullie	
  leiding	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Liefste	
  kabouters	
  

We	
  staan	
  weer	
  klaar	
  voor	
  het	
  nieuwe	
  scoutsjaar	
  !	
  
J	
  	
  
	
  

21 september: Elewijtse pijl 



Kabouters 

We vliegen er meteen in met een dag vol leuke activiteiten voor jong en oud. In de 
voormiddag kan je een fijne fietstocht maken met je mama, papa, nicht, neef, broer, 
zus, nonkel, tante, meter, peter, oma, opa, hond, kat, schildpad, goudvis, 
konijn...Vergeet zeker je fiets niet! Om 15u worden de oudste terug de jongste. Dit 
bewijzen ze door over de levende brug te gaan. Vanaf 17u kan je genieten van een 
heerlijke woudloperskeuken. Jullie kunnen ook allemaal deelnemen aan de 
dessertwedstrijd. Voor verdere informatie kan je op de site www.denelewijtsepijl.be 
kijken. 

 

28 september: Kennismakingsvergadering 

Vandaag leren we elkaar beter kennen aan de hand van hele leuke spelletjes. Jullie 
zouden ook allemaal een foto in pasfotoformaat moeten meenemen. We verwachten 
jullie van 2 tot 5 aan de lokalen.  

=>>>>Leuk weetje: Stoetel is vandaag jarig!  

 

 

 

 

5 oktober: Sportival 

Vandaag gaan we ons van onze sportiefste kant laten zien. We fietsen naar het 
blosodomein om daar allerlei leuke spelletjes te spelen en sporten te beoefenen. We 
spreken af om 10u30 aan de lokalen in uniform met fiets, fietsslot, lunchpakket en een 
regenjas. Trek gemakkelijke schoenen aan, aangezien we ook op het strand spelen zal dit 
nodig zijn. Jullie moeten jullie voor 28 september inschrijven. We sturen hiervoor nog 
een mail. 

 

 

 

 

 



Kabouters 

12 oktober: Vriendjesvergadering 

Deze zondag is het vriendjesvergadering. Neem allemaal een vriendje mee zodat we 
supermegaleuke spelletjes kunnen spelen en kunnen uittesten welke vriendjes elkaar het 
beste kennen ! Spannnneeeennndd ! 

Kom dus van 2 tot 5 naar de lokalen. Tot dan! 

 

 

 

 

17-19 oktober: Weekend 

Dit weekend gaan we op missie! We volgen dit weekend een heus trainingsprogramma om 
opgeleid te worden tot een echte soldaat. We verwachten jullie om 19u30 aan de lokalen 
voor een reuzefijn legerweekend. Meer informatie volgt via mail. 

 

 

 

25-26 oktober: Scoutsrestaurant 

Dit weekend mogen jullie allemaal komen eten op het scoutsrestaurant. Jullie zijn 
welkom op zaterdag van 17u-21u en op zondag van 11u-20u. Het is zondag dus geen 
vergadering.  

 

Vrijdag 31 oktober: Halloweenvergadering 



Kabouters 

  Vandaag gaan we griezelen! Opgelet dit is een vrijdag! We verwachten jullie van 18 u 30 
tot 21 u aan de lokalen. Trek jullie griezeligste verkleedkleren maar aan want dat doen 
wij ook!  

 

 

9 november: Doop 

Vandaag worden de jongsten getest. De eerstejaars moeten slechte kledij aandoen en 
mogen zeker geen reservekledij vergeten! De tweede- en derdejaars mogen al om 13u30 
komen zodat ze opdrachtjes kunnen zoeken voor de eerstejaars. De 
eerstejaars worden verwacht van 2 tot 5 aan de lokalen.  

 

	
  

Groetjes van jullie nieuwe kabouterleiding ! 

Stoetel	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niezel	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sneeuwwitje	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Grumpie	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bloosje	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Dommel	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Giechel	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Dopie	
  	
  	
  	
  

	
  



Welpen 
Dag	
  allerbeste	
  welpen!	
  

Er	
  staat	
  alweer	
  een	
  nieuw	
  scoutsjaar	
  voor	
  de	
  deur.	
  Jullie	
  mega-­‐bangelijk	
  leidingsteam	
  is	
  er	
  helemaal	
  
klaar	
  voor.	
  Hopelijk	
  jullie	
  ook.	
  We	
  vliegen	
  er	
  meteen	
  in	
  met	
  de	
  maanden	
  september	
  en	
  oktober.	
  

	
  

21/09/2014	
  Den	
  Elewijtse	
  Pijl	
  

Vandaag	
  mogen	
  jullie	
  in	
  de	
  voormiddag	
  allemaal	
  met	
  heel	
  
de	
   familie	
  komen	
   fietsen	
  voor	
  nieuwe	
   lokalen.	
  Meer	
   info	
  
hieromtrent	
  vinden	
  jullie	
  vooraan	
  in	
  deze	
  samen	
  	
  of	
  op	
  de	
  
site	
  (www.scoutselewijt.be).	
  In	
  de	
  namiddag	
  kunnen	
  jullie	
  
genieten	
  van	
  de	
  randanimatie,	
  mogen	
  de	
  nieuwe	
  welpen	
  
over	
  de	
  levende	
  brug	
  en	
  kunnen	
  jullie	
  heerlijk	
  smullen	
  van	
  
de	
  woudloperskeuken.	
  

	
  

28/09/2014	
  Kennismakingsvergadering	
  

Vandaag	
  onze	
  eerste	
  echte	
  vergadering.	
  Er	
  zijn	
  nieuwe	
  welpen	
  en	
  er	
  is	
  nieuwe	
  leiding.	
  Het	
  is	
  dus	
  tijd	
  
om	
  elkaar	
  beter	
  te	
  leren	
  kennen	
  met	
  een	
  berg	
  toffe	
  spelletjes.	
  We	
  zien	
  jullie	
  graag	
  allemaal	
  van	
  2	
  tot	
  
5	
  aan	
  de	
  lokalen.	
  

05/10/2014	
  Sportival	
  

Het	
  is	
  eens	
  tijd	
  om	
  aan	
  alle	
  andere	
  jeugdverenigingen	
  te	
  laten	
  zien	
  hoe	
  sportief	
  wij	
  wel	
  zijn.	
  Daarom	
  
gaan	
  we	
  vandaag	
  met	
  de	
  fiets	
  naar	
  het	
  sportival	
   in	
  het	
  Blosodomein	
  van	
  Hofstade.	
  Meer	
   info	
  volgt	
  
nog	
   via	
   mail.	
   Hierna	
   mogen	
   jullie	
   op	
   het	
   scoutsterrein	
   met	
   je	
   ouders	
   een	
   lekker	
   bord	
   spaghetti	
  
komen	
  eten	
  ten	
  voordele	
  van	
  de	
  foeriers.	
  Zo	
  kunnen	
  zij	
  nieuw	
  kookgerei	
  aankopen	
  zodat	
  we	
  volgend	
  
kamp	
  weer	
  even	
  lekker	
  eten	
  krijgen	
  als	
  dit	
  kamp.	
  

	
  

12/10/2014	
  Smokkelspel	
  

Jullie	
   mogen	
   vandaag	
   bewijzen	
   dat	
   jullie	
   kunnen	
   werken	
   als	
  
echte	
   smokkelaars.	
   We	
   dompelen	
   jullie	
   onder	
   in	
   het	
   maffia-­‐
milieu.	
   Wie	
   smokkelt	
   het	
   meeste	
   goederen	
   en	
   verdient	
   het	
  
meeste	
  geld?	
  Dat	
  gaan	
  we	
  uitzoeken	
  van	
  2	
  tot	
  5	
  aan	
  de	
  lokalen.	
  

	
  

19/10/2014	
  Vriendjesvergadering	
   	
  

Vandaag	
  zijn	
  we	
  met	
  dubbel	
  zoveel	
  want	
  we	
  nemen	
  allemaal	
  een	
  vriendje	
  mee	
  van	
  buiten	
  de	
  scouts.	
  
We	
   gaan	
   hen	
   eens	
   laten	
   zien	
   hoe	
   tof	
   de	
   scouts	
   wel	
   is.	
   Neem	
   dus	
   je	
   nicht,	
   neef,	
   klasgenoot,	
  
schoonmoeder,	
  buurjongen	
  of	
  grootmoeder	
  mee.	
  Van	
  2	
  tot	
  5	
  @	
  de	
  lokalen.	
  

	
  



Welpen 
25-­‐26/10/2014	
  Scoutsrestaurant	
  

Dit	
   weekend	
   is	
   het	
   scoutsrestaurant.	
   Iedereen	
   is	
   welkom	
   om	
   iets	
   te	
   komen	
   eten	
   in	
   zaal	
   “in	
   den	
  
Prins”.	
   Van	
   steak	
   (bleu,	
   saignon,	
   bien	
   cuit,..)	
   tot	
   kinderijsjes.	
   Voor	
   ieder	
   wat	
   wils!	
   Hopelijk	
   tot	
   op	
  
restaurant.	
  

	
  

31/10/2014	
  tot	
  02/11/2014	
  

Deze	
  3	
  daagjes	
  gaan	
  we	
  samen	
  gezellig	
  op	
  weekend	
   .	
  Waar	
  dit	
  weekend	
  zal	
  doorgaan	
  en	
  de	
   juiste	
  
uren	
  volgen	
  nog	
  via	
  mail.	
  We	
  zijn	
  er	
  wel	
  al	
  zeker	
  van	
  dat	
  we	
  ons	
  gaan	
  amuseren.	
  Hou	
  deze	
  datum	
  
zeker	
  vrij!	
  

	
  

Wij	
  hopen	
  jullie	
  allemaal	
  terug	
  te	
  zien	
  op	
  de	
  vergaderingen.	
  Dan	
  maken	
  we	
  er	
  samen	
  een	
  bangelijk	
  
scoutsjaar	
  van!	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
  

Akela	
   Shere-­‐Khan	
  
Chill	
  

Mowgli	
   Kigo	
  Raksha	
  

Chikai	
  
Kaa	
  



Jong-gidsen 

 

SAMEN	
  OKTOBER	
  2014	
  

Liefste	
   jonggidsen,	
   het	
  moment	
   is	
   eindelijk	
   daar!	
  Na	
   een	
  onvergetelijk	
   kamp	
  en	
   een	
  welverdiende	
  
vakantie	
   beginnen	
  we	
   er	
   terug	
   aan.	
   Een	
   nieuwe	
   leidingsploeg	
   staat	
   klaar	
   om	
   elke	
  week	
   van	
   jullie	
  
zondag	
  een	
  onvergetelijke	
  dag	
  te	
  maken!	
  Wij	
  hopen	
  dan	
  ook	
  iedere	
  week	
  op	
  jullie	
  massale	
  opkomst!	
  	
  

21	
  september	
  2014:	
  	
  

Als	
  je	
  niet	
  weet	
  wat	
  er	
  vandaag	
  gebeurt	
  dan	
  kan	
  het	
  niet	
  anders	
  of	
  je	
  hebt	
  de	
  voorbije	
  weken	
  op	
  een	
  
andere	
  planeet	
  geleefd.	
  Vandaag	
  is	
  het	
  namelijk	
  hét	
  evenement	
  van	
  de	
  scouts:	
  Den	
  Elewijtse	
  Pijl.	
  De	
  
leiding	
   fietst	
   zelf	
   niet	
  mee	
  normaal	
   gezien	
  omdat	
  wij	
   daar	
  moeten	
  werken,	
  maar	
   niets	
  weerhoudt	
  
jullie	
   ervan	
   om	
   zelf	
   te	
   gaan	
   fietsen	
   onder	
   elkaar,	
   met	
   het	
   gezin	
   of	
   met	
   wie	
   dan	
   ook.	
   Jullie	
   zijn	
  
natuurlijk	
  ook	
  gewoon	
  welkom	
  op	
  het	
   scoutsterrein,	
  waar	
  vanaf	
  15u	
  enkelen	
  van	
   jullie	
  de	
   levende	
  
brug	
  zullen	
  over	
  gaan.	
  Meer	
  info	
  vinden	
  jullie	
  op	
  www.denelewijtsepijl.be	
  

	
  28	
  september	
  2014:	
  

Vandaag	
  staat	
  de	
  eerste	
  echte	
  vergadering	
  van	
  het	
  nieuwe	
  jaar	
  voor	
  de	
  deur.	
  Wij	
  kennen	
  jullie	
  niet	
  
allemaal,	
  en	
  jullie	
  kennen	
  ons	
  niet	
  helemaal.	
  Daarom	
  gaan	
  we	
  vandaag	
  kennismaken	
  en	
  dit	
  doen	
  we	
  
door	
  het	
  ‘facebookspel’	
  te	
  spelen.	
  Wil	
  je	
  weten	
  wat	
  dit	
  juist	
  inhoud?	
  Kom	
  dan	
  zeker	
  van	
  14u	
  tot	
  17u	
  
naar	
  de	
  lokalen.	
  	
  

5	
  oktober	
  2014:	
  	
  

Vandaag	
  gaan	
  we	
  naar	
  het	
  Sportival.	
  Dit	
  gaat	
  door	
  in	
  het	
  Blosodomein	
  waar	
  je	
  die	
  dag	
  verschillende	
  
sporten	
   kan	
   uitproberen.	
  We	
   spreken	
   om	
   11	
   uur	
   af	
   aan	
   de	
   lokalen	
  waarna	
  we	
   samen	
   naar	
   Bloso	
  
fietsen.	
  Als	
  we	
  daar	
  aankomen	
  zullen	
  we	
  er	
  samen	
  eten	
  dus	
  moeten	
  jullie	
  allemaal	
  een	
  lunchpakket	
  
meenemen.	
  Na	
  een	
  hele	
  dag	
  gesport	
  te	
  hebben	
  pikken	
  we	
  nog	
  een	
  muzikale	
  afsluiter	
  mee.	
  We	
  zijn	
  
terug	
  aan	
  de	
  lokalen	
  rond	
  18u.	
  

12	
  oktober	
  2014:	
  

Jullie	
  weten	
  natuurlijk	
  al	
  lang	
  dat	
  de	
  scouts	
  supertof	
  is.	
  Maar	
  jullie	
  vrienden	
  en	
  vriendinnen	
  weten	
  dit	
  
misschien	
  niet.	
  Daarom	
  is	
  het	
  vandaag	
  vriendjesvergadering!	
  De	
  bedoeling	
  is	
  dus	
  dat	
  jullie	
  allemaal	
  
een	
  vriendje	
  of	
  vriendinnetje	
  meenemen	
  die	
  niet	
   in	
  de	
  scouts	
  zit.	
  Wij	
   laten	
  hen	
  dan	
  kennis	
  maken	
  
met	
  jullie	
  tofste	
  zondagnamiddagactiviteit!	
  We	
  verwachten	
  jullie	
  aan	
  de	
  lokalen	
  van	
  14u	
  tot	
  17u.	
  	
  

19	
  oktober	
  2014:	
  

Nadat	
  we	
  vorige	
  week	
  vriendjesvergadering	
  hebben	
  gehad	
  en	
  onze	
  groep	
  dus	
  vandaag	
  misschien	
  wat	
  
is	
  uitgebreid,	
  houden	
  we	
  vandaag	
  een	
  grote	
  cluedotocht.	
  Als	
  jullie	
  willen	
  weten	
  wat	
  dat	
  juist	
  inhoudt	
  
moeten	
  jullie	
  zeker	
  naar	
  de	
  lokalen	
  komen.	
  Wij	
  verwachten	
  jullie	
  van	
  14u	
  tot	
  17u.	
  	
  

25-­‐26	
  oktober	
  2014:	
  	
  

Vandaag	
  is	
  het	
  jammer	
  genoeg	
  geen	
  scouts!	
  Maar	
  niet	
  getreurd,	
  jullie	
  kunnen	
  ons	
  nog	
  steeds	
  zien	
  dit	
  
weekend.	
  Dit	
  weekend	
  is	
  het	
  namelijk	
  SCOUTSRESTAURANT.	
  	
  Jullie	
  kunnen	
  hier	
  dus	
  samen	
  met	
  jullie	
  
mama	
   en	
   papa	
   heerlijk	
   komen	
   tafelen!	
   Het	
   scoutsrestaurant	
   gaat	
   door	
   In	
   Den	
   Prins.	
   Meer	
   info	
  
vinden	
  jullie	
  vooraan	
  in	
  de	
  samen.	
  	
  



Jong-gidsen 

 

Vrijdag	
  31	
  oktober	
  2014:	
  	
  

Vandaag	
   is	
  het	
  Halloween	
  beste	
  dames!	
  Wij	
  hopen	
  dat	
   jullie	
  niet	
  vies	
  zijn	
  van	
  een	
  beetje	
  griezelen	
  
want	
  wij	
  hebben	
  voor	
  jullie	
  een	
  Halloweenparty	
  voorzien.	
  Kom	
  dus	
  allemaal	
  verkleed	
  naar	
  de	
  lokalen	
  
van	
  19u	
  tot	
  21u30.	
  

9	
  november	
  2014:	
  

Vandaag	
  is	
  een	
  belangrijke	
  dag	
  voor	
  de	
  eerstejaars	
  jonggidsen.	
  Zij	
  krijgen	
  vandaag	
  namelijk	
  de	
  kans	
  
om	
  zich	
  te	
  bewijzen	
  als	
  volwaardig	
  lid	
  van	
  onze	
  groep.	
  Vandaag	
  is	
  het	
  dus	
  DOOP.	
  We	
  verwachten	
  de	
  
eerstejaars	
  om	
  14u	
  aan	
  de	
  lokalen	
  in	
  kledij	
  die	
  vuil	
  mag	
  worden.	
  Neem	
  zeker	
  ook	
  reservekledij	
  mee!	
  
De	
   tweede-­‐	
   en	
   derdejaars	
   verwachten	
  we	
   een	
   uurtje	
   vroeger	
   aan	
   de	
   lokalen,	
   om	
   13	
   uur	
   dus.	
  Wij	
  
hopen	
  op	
  de	
  massale	
  aanwezigheid	
  van	
  de	
  eerstejaars!	
  	
  

Zo,	
  dit	
  was	
  het	
  voor	
  onze	
  eerste	
  maand.	
  Nog	
  even	
  de	
  datum	
  van	
  ons	
  eerste	
  weekend	
  vermelden.	
  Dit	
  
zal	
  doorgaan	
  tijdens	
  het	
  weekend	
  van	
  21,22	
  en	
  23	
  november.	
  Meer	
  info	
  over	
  dit	
  weekend	
  volgt	
  later	
  
nog.	
  	
  

Groetjes	
  van	
  jullie	
  kersverse	
  maar	
  nu	
  al	
  allerbeste	
  leiding,	
  (v.l.n.r.	
  op	
  de	
  foto)	
  

Fien,	
  Bram,	
  Jozefien,	
  Silke,	
  Jozefien	
  en	
  Enya.	
  	
  	
  

	
  

	
  



Jong-verkenner 

 

Samen	
  JV’s	
  September	
  en	
  Oktober	
  
Dag	
  beste	
  vriendjes,	
  weer	
  een	
  mega	
  freaking-­‐awesome	
  nieuw	
  jaar	
  staat	
  voor	
  de	
  deur.	
  Dit	
  jaar	
  gaan	
  
we	
  veel	
  interessante	
  dingen	
  doen!	
  De	
  leiding	
  zit	
  vol	
  inspiratie	
  voor	
  het	
  nieuwe	
  jaar	
  en	
  we	
  hopen	
  dat	
  
jullie	
  even	
  gemotiveerd	
  zijn	
  als	
  wij!	
  (Kan	
  ook	
  niet	
  anders	
  met	
  zo’n	
  coole	
  leiding).	
  Genoeg	
  gezeverd	
  
nu,	
  we	
  beginnen	
  er	
  aan!	
  
	
  
28	
  September	
  2014:	
  Kennismakingsvergadering	
  
Aangezien	
  de	
  jv’s	
  tijdens	
  de	
  vakantie	
  allen	
  aan	
  een	
  aanval	
  van	
  acuut	
  geheugenverlies	
  geleden	
  
hebben,	
  maken	
  we	
  deze	
  vergadering	
  opnieuw	
  kennis	
  met	
  elkaar!	
  Hoera!	
  Vandaag	
  leren	
  we	
  elkaar	
  op	
  
manieren	
  kennen	
  die	
  jullie	
  nooit	
  gehoopt	
  hadden	
  te	
  dromen.	
  	
  
2	
  to	
  5	
  @	
  the	
  locals	
  
	
  
5	
  Oktober	
  2014:	
  Sportival	
  
Same	
  ol’	
  sh*t:	
  1030h	
  aan	
  de	
  lokalen,	
  trouwe	
  
2	
  wieler	
  inclusief.	
  Een	
  ticket	
  voor	
  dit	
  
fanastisch	
  evenment	
  kost	
  5	
  euries.	
  Wanneer	
  
jullie	
  deze	
  Samen	
  in	
  de	
  brievenbus	
  krijgen	
  is	
  er	
  al	
  een	
  elektronische	
  tegenhanger	
  met	
  meer	
  info	
  naar	
  
jullie	
  mailbox	
  verzonden!	
  
	
  
12	
  Oktober	
  2014:	
  Vriendjesvergadering	
  
Whollach	
  gast,	
  kweet	
  u	
  scouts	
  wonnen,	
  pak	
  al	
  oe	
  vrienden	
  mee.	
  
Uitgelezen	
  moment	
  om	
  onze	
  jv-­‐crew	
  uit	
  te	
  breiden	
  met	
  
interessante	
  nieuwe	
  mensen.	
  Neem	
  dus	
  allemaal	
  jullie	
  
vriendjes/vriendinnetjes	
  mee,	
  maar	
  alleen	
  de	
  toffe,niet	
  de	
  
stomme	
  (maar	
  we	
  gaan	
  er	
  van	
  uit	
  dat	
  jullie	
  alleen	
  toffe	
  vrienden	
  
hebben).	
  Kom	
  dus	
  allemaal	
  met	
  een	
  vriendje	
  van	
  2	
  tot	
  5	
  naar	
  de	
  
lokalen.	
  
	
  
19	
  Oktober	
  2014:	
  Maffiaspel	
  
Say	
  hello	
  to	
  my	
  little	
  friend?	
  
Vandaag	
  gaan	
  we	
  naar	
  de	
  onderwereld	
  van	
  de	
  
illigaliteit	
  en	
  verboden	
  wapenhandel.	
  Kom	
  dus	
  
allemaal	
  als	
  mafiosi	
  naar	
  de	
  scouts	
  van	
  2	
  tot	
  5	
  aan	
  
de	
  lokalen!	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  



Jong-verkenner 

 

	
  
	
  
	
  
25	
  -­‐	
  26	
  Oktober	
  2014:	
  Scoutsrestaurant	
  
	
  
Dit	
  weekend	
  kunnen	
  jullie	
  allemaal	
  overheerlijk	
  komen	
  
eten	
  op	
  het	
  scoutsrestaurant.	
  Kom	
  dus	
  met	
  jullie	
  ouders,	
  
vrienden,	
  oma’s,	
  opa’s,	
  neven,	
  nichten,	
  ...	
  
Het	
  is	
  dus	
  zondag	
  geen	
  scouts.	
  	
  
Meer	
  info	
  over	
  het	
  scoutsrestaurant	
  vinden	
  jullie	
  vanvoor	
  
in	
  de	
  samen!	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Voila,	
  dit	
  was	
  het	
  voor	
  den	
  eerste	
  samen!	
  Groetjes	
  van	
  jullie	
  geliefde	
  nieuwe	
  leiding:	
  	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  



Gsm-nummers 

 

	
  

Groepsleiding: 
Berwout Matthys: 0495/47.75.57 
Toon D’Hoore: 0486/51.32.39 
Jeroen de Leener: 0479/32.94.90 
email: grl_elewijt@yahoo.com 

Kapoenen: 
Fien Parmentier – 0478/68.78.60 
Toon Vangrunderbeek – 0474/05.30.84 
Laura Winnepenninckx – 0496/39.78.46 
Arno Bautmans – 0499/21.32.13 
Kasper van Roey – 0477/47.67.58 
Luna Doppée – 0485/23.35.05 
Egon Schoelynck – 0487/67.23.94 
Heike Van Der Geest – 0479/95.79.00 
email: kapoenenelewijt@hotmail.com 

Kabouters: 
Hannelore Binst – 0499/73.55.22 
Anse Kuyl – 0470/83.99.74 
Lorate Jaspers – 0472/75.31.99 
Anneleen Verdeyen – 0479/29.90.77 
Ans Vangrunderbeek – 0495/85.81.99 
Lize Malu – 0474/97.61.88 
Anke de Rijcke – 0495/78.88.27 
Zoë Clinckspoor – 0476/08.85.41 
email: kabouterleidingelewijt@hotmail.com 

Welpen: 
Sam D’Hoore – 0484/79.08.35 
Ruben Buls – 0498/72.54.45 
Wannes van Baekel – 0498/19.74.37 
Mathias Honshoven – 0495/38.10.59 
Jan De Laet – 0496/88.14.33 
Stan Rombauts – 0496/30.84.03 
Marit Jaspers – 0472/75.02.33 
Rani Bautmans – 0499/21.39.76 



Gsm-nummers 

 

email: welpenelewijt@hotmail.com 

Jong Gidsen: 
Jozefien de Broeck – 0499/10.76.50 
Silke Bautmans – 0478/22.68.89 
Enya Quintelier – 0499/51.74.00 
Fien Buelens – 0495/43.04.13 
Jozefien Verbist – 0478/83.30.10 
Bram Scheers – 0478/80.64.86 
email: jonggidsen.elewijt@hotmail.com 

Jong Verkenners: 
Bob Maes – 0472/94.25.00 
Tom Develter – 0499/37.64.65 
Mathilde de Broeck – 0493/70.60.93 
Leander Mancel – 0487/49.33.11 
Wannes Van Cutsem – 0483/50.46.06 
Maarten Rombouts – 0471/96.18.81 
email: jvelewijt@gmail.com 

Gidsen: 
Katoke Coomans – 0497/10.67.68 
Eleni Schoelynck – 0487/47.97.11 
Lina Matthys – 0498/81.86.71 
Joren De Weerdt – 0476/52.88.03 
email: gidsenelewijt@hotmail.com 

Verkenners: 
Bob Weichler – 0499/45.85.23 
Gijs Parmentier – 0470/59.70.23 
Stijn Bogaerts – 0494/90.62.88 
Arnoud Vangrunderbeek – 0471/47.04.97 
Axel Guérin– 0484/26.94.49 
email: verkennerselewijt@hotmail.com 
Jin: 
Bram Smets – 0495/35.48.96 
Emilie Lesage – 0479/60.74.71 



Gsm-nummers 

 

Nick Guéring – 0474/52.23.63 
email: jinleidingelewijt@hotmail.be 

	
  

	
  
	
  



Gidsen 

 

	
  

Buongiorno principessas,  

 

Met trots presenteren we jullie nog eens de nieuwe gidsenleiding: 

 

         Lina       Katoke 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

       

       Eleni       Joren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen dat iedereen er veel zin in heeft en dat het een awesome jaar gaat 
worden. Al valt daar niet echt aan te twijfelen! 



Gidsen 

 

21 september 

Naar goede gewoonte beginnen we het jaar met Den Elewijtse Pijl. Na de 
fietstocht mogen de jongste spruiten voor de voorlaatste keer over de levende 
brug, hoera! Allen daarheen!	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

28 september 

Vandaag komen we elkaars diepste geheimen te 
weten. Wij verzekeren jullie ervan dat het enorm 
leuk wordt.  Kom allen van 2 tot 5 naar de lokalen 
om alles over iedereen te weten te komen. 

 

 

5 oktober 

‘JOEPIE, het is SPORTIVAL!’ 

- ‘Hoera! Ik hou van sport!’ 

‘En blijkbaar komt Sven Ornelis (van Q-Music) ook’ 

- ‘Wauw! Ik hou van muziek!’ 

‘Naar verluidt spreken we af met de fiets (+slot) aan de lokalen om 10u30’ 

- ‘Aah, dan mogen we zeker geen picknick vergeten, ik hou van picknick!’ 

‘Van horen zeggen zijn daar faciliteiten om een snack te kopen’ 

- ‘Hmmm, dan neem ik een kleine zakcent mee, ik hou van snacks!’	
   

‘Schijnbaar gaan we verkleed als sporters’ 

- ‘Joepie, ik hou van verkleden’ 

‘Zo te zien keren we huiswaarts om en rond 18u en dan is er aan de lokalen een 
spaghettislag van de fourage’ 

- ‘Hoera, ik hou van de fourage (en een beetje van spaghetti)’ 

 



Gidsen 

 

 

12 oktober 

Tijd om ons lokaal eens te pimpen tot een awesome crib. Van 2 tot 5 aan de 
lokalen. Verdere info hieromtrent volgt nog. 

 

Vrijdag 17 oktober 

Dag van de jeugbeweging! ’s 
Morgens gaan we met z’n 
allen een lekker ontbijt op de 
grote markt van Mechelen 
verorberen, Joepie!  

 

19 oktober 

  

  +  s+ t=l 
 
Vandaag ga je heel veel gebruik moeten maken van je duim. Kom van 2 tot 5 
naar de lokalen en geniet van een vreugdevolle zondag. 

 

25 en 26 oktober 

Dit weekend is het scoutsrestaurant. Naar aloude gewoonte mogen de gidsen en 
de verkenners de afwas doen. Meer info volgt nog. Uiteraard mogen jullie ook 
een hap gaan eten. Het belooft weer delicieus te worden van ’t jaar en ook de 
cuisson zal dik in orde zijn, of zoals Sergio Herman zou zeggen: “Topgerechje , 
het ‘Wow-effect’ is zeker van de partij.” 
 

 

 



Gidsen 

 

2 november 

Vrolijke vrolijke vrienden… Vandaag is het inderdaad 
vriendjesvergadering. Neem je beste vriend, lief, 
nicht, neef, vriend, klasgenoot, buur,… meer naar de 
scouts. Extra bonuspunten als je iemand van de chiro 
kan meepakken. Dan kunnen ze eens meemaken hoe 
het echt moet ;). Deze vergadering gaat door van 2 
tot 5 aan de lokalen. Be there! 

 

 

Ziezo, dat was het al voor september en oktober. Maar geen vrees, november 
wordt minstens even leuk want dan gaan we op ons eerste weekend (14-16 
november) 

 

Tot op de vergaderingen!  

 

Joren, Katoke, Eleni en Lina! 



Verkenners 

 

Jow	
  #swaggers,	
  	
  

Klaar	
  voor	
  een	
  jaar	
  vol	
  inzet?	
  	
  

zondag	
  21	
  september	
  
De	
  meeste	
  van	
  ons	
  zijn	
  vandaag	
  al	
  vroeg	
  wakker	
  om	
  de	
  100km	
  te	
  gaan	
  fietsen	
  	
  met	
  de	
  leiding	
  (#patrons)!	
  
(Afspraak	
  om	
  7h45	
  @	
  lokalen)	
  De	
  rest	
  mag	
  nog	
  steeds	
  met	
  de	
  gidsen	
  de	
  20km	
  meedoen.	
  

Rond	
  de	
  #middag	
  (14h)	
  verwachten	
  we	
  jullie	
  en	
  jullie	
  familie/vrienden/…	
  voltallig	
  aan	
  onze	
  #crib	
  voor	
  de	
  
#woudloperskeuken,	
  #levende	
  brug,	
  leidingsvoorstelling	
  en	
  alle	
  andere	
  #shizzle	
  die	
  er	
  dan	
  te	
  doen	
  zal	
  
zijn	
  op	
  de	
  #skoette!	
  	
  

zondag	
  #28	
  september	
  
De	
  eerste	
  vergadering	
  is	
  traditioneel	
  elkaar	
  leren	
  kennen….	
  Maar	
  aangezien	
  we	
  elkaar	
  al	
  reeds	
  kennen,	
  
gaan	
  we	
  elkaar	
  nog	
  beter	
  leren	
  kennen.	
  Ge	
  kent	
  het	
  wel	
  (Van	
  Baekel):	
  over	
  onze	
  #gevoelens	
  praten,	
  
onderlinge	
  #spanning	
  uitbabbelen	
  (met	
  de	
  nodige	
  #traantjes),	
  wa	
  roddelen	
  over	
  de	
  @gidsen,	
  #cake	
  en	
  
#chocolade	
  eten,...	
  

zondag	
  5	
  oktober	
  #hashtag	
  
Om	
  11h	
  spreken	
  we	
  af	
  aan	
  de	
  lokalen	
  (avec	
  le	
  #velo),	
  heet	
  en	
  gereed	
  om	
  een	
  hele	
  dag	
  ambras	
  te	
  maken	
  
met	
  andere	
  gangs	
  (#sup_nigga)….#NOOOOOT	
  om	
  heel	
  de	
  dag	
  sportief	
  te	
  wezen	
  en	
  #eerlijk	
  samen	
  
spelletjes	
  spelen.	
  

Als	
  jullie	
  genoeg	
  hebben	
  gehad	
  van	
  eerlijk	
  te	
  zijn	
  en	
  samen	
  te	
  spelen	
  (#SWAGTAG),	
  gaan	
  we	
  samen	
  ’s	
  
avonds	
  naar	
  een	
  #optreden	
  zien	
  van	
  één	
  of	
  andere	
  dude	
  met	
  een	
  #brilleke	
  en	
  koptelefoon	
  en	
  gaan	
  we	
  
naar	
  jaarlijkse	
  gewoonte	
  dolle	
  pret	
  maken	
  in	
  het	
  publiek	
  met	
  onze	
  mede	
  gangsta’s	
  van	
  ghetto	
  #Elewijt-­‐
city.	
  

Na	
  sportival	
  (17h-­‐18h	
  ongeveer…)	
  kan	
  iedereen	
  (ouders/familie	
  ook	
  welkom)	
  aan	
  de	
  lokalen	
  ne	
  lekkere	
  
spaghetti	
  komen	
  eten,	
  	
  speciaal	
  geprepareerd	
  door	
  onze	
  fourage.	
  De	
  opbrengst	
  hiervan	
  gaat	
  
rechtstreeks	
  naar	
  eet/kook	
  gerief	
  voor	
  op	
  kamp.	
  

zaterdag	
  11	
  oktober	
  
#MORGEN	
  12	
  oktober	
  is	
  het	
  #ge_durft_ni_vergadering	
  van	
  14h-­‐17h.	
  	
  Dus	
  het	
  is	
  niet	
  zaterdag	
  
vergadering	
  zoals	
  jullie	
  misschien	
  zouden	
  denken,	
  maar	
  wel	
  degelijk	
  #zondag.	
  OH	
  WEE	
  als	
  er	
  iemand	
  
zaterdag	
  om	
  14h	
  aan	
  de	
  lokalen	
  staat,	
  want	
  het	
  is	
  niet	
  om	
  dat	
  er	
  random	
  zaterdag	
  11	
  oktober	
  staat,	
  dat	
  
het	
  daarom	
  wel	
  degelijk	
  vergadering	
  is,	
  want	
  er	
  staat	
  niet	
  eens	
  letterlijk	
  bij	
  dat	
  het	
  vergadering	
  is.	
  
#mafkegels	
  



Verkenners 

 

	
  

	
  

zondag	
  19	
  oktober	
  
	
  

Neem	
  jullie	
  #den_dikste	
  #homies	
  #lel	
  mee	
  dat	
  nog	
  niet	
  in	
  
de	
  scouts	
  zitten,	
  zodat	
  we	
  hun	
  kunnen	
  laten	
  zien	
  hoe	
  
neig	
  wij	
  eigenlijk	
  wel	
  zijn.	
  Kunnen	
  we	
  samen	
  wat	
  #casual	
  
#swaggen.	
  

	
  

Vriendje/homie	
  meepakken	
  is	
  VERPLICHT!	
  

	
  

#dik_yolo	
  	
  

zaterdag	
  25	
  –	
  zondag	
  26	
  oktober	
  
Geen	
  vergadering:	
  JOEPIE!!!	
  Maar	
  wel	
  een	
  heel	
  weekend	
  afwassen	
  
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.	
  

	
  

Nee	
  ma	
  efkes	
  serieus,	
  dat	
  is	
  altijd	
  wel	
  tof	
  (als	
  ge	
  graag	
  afwast).	
  

	
  

Voor	
  meer	
  info	
  over	
  scoutsrestaurant	
  zie	
  vooraan	
  of	
  achteraan	
  of	
  gewoon	
  ergens	
  in	
  de	
  samen….	
  Of	
  de	
  
site	
  www.scoutselewijt.be	
  

	
  

	
  

	
  

SHIZZLE	
  MY	
  NIZZLE	
  

	
  
LATER	
  ALLIGATOR!!	
  

	
  

	
  



   Jin 

 

Liefste	
  Jinners,	
  het	
  scouts	
  jaar	
  is	
  weer	
  begonnen!!!	
  Jullie	
  hebben	
  jaar	
  na	
  jaar	
  zitten	
  aftellen	
  tot	
  aan	
  
het	
  jinjaar	
  en	
  nu	
  is	
  het	
  zover.	
  Dit	
  jaar	
  wordt	
  een	
  jaar	
  om	
  nooit	
  te	
  vergeten!	
  Er	
  gaan	
  momenten	
  zijn	
  
waarvan	
  je	
  zult	
  zeggen	
  owla	
  powla	
  en	
  jullie	
  gaan	
  mensen	
  tegen	
  komen	
  waarvan	
  je	
  zult	
  zeggen	
  ohlala,	
  
maar	
  we	
  gaan	
  ook	
  hard	
  moeten	
  travakken	
  om	
  op	
  het	
  einde	
  van	
  het	
  jaar,	
  toch	
  liefst	
  buiten	
  België,	
  
eens	
  aan	
  de	
  lokale	
  bevolking	
  te	
  laten	
  zien	
  hoe	
  wij	
  in	
  Elewijt	
  dansen	
  ;)	
  Hoe	
  dan	
  ook,	
  we	
  zullen	
  moeten	
  
beginnen	
  bij	
  het	
  begin,	
  hier	
  jullie	
  eerste	
  samen,	
  enjoy!	
  

	
  

Zondag	
  21	
  September	
  

Vandaag	
  ist	
  den	
  Elewijtse	
  pijl,	
  de	
  dag	
  waarop	
  jullie	
  echte	
  Jinners	
  worden,	
  de	
  dag	
  van	
  de	
  levende	
  
brug!	
  Jullie	
  gaan	
  dus	
  van	
  meters	
  hoog	
  in	
  de	
  geliefde	
  armpjes	
  van	
  jullie	
  jinleiding	
  vallen	
  en	
  vanaf	
  dat	
  
moment	
  weten	
  jullie	
  dat	
  jullie	
  op	
  ons	
  kunnen	
  vertrouwen,	
  jaja,	
  maar	
  dat	
  is	
  nog	
  niet	
  alles...	
  Als	
  we	
  
genoeg	
  tijd	
  hebben	
  gaan	
  we	
  elkaar	
  eens	
  wat	
  beter	
  leren	
  kennen!	
  Om	
  10u	
  @	
  locals	
  met	
  jullie	
  
tweewieler.	
  
PS:	
  voor	
  de	
  fysiek	
  minder	
  begaafden	
  onder	
  ons	
  zijn	
  driewielers	
  ook	
  toegestaan	
  ;)	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Zondag	
  28	
  September	
  

Vandaag	
  is	
  onze	
  eerste	
  echte	
  vergadering	
  als	
  Jin(leiding).	
  We	
  gaan	
  nog	
  wat	
  kennis	
  maken	
  als	
  dat	
  
nodig	
  is	
  en	
  nog	
  wat	
  praktische	
  dingen	
  afhandelen	
  zoals	
  de	
  jaarpull.	
  Dus	
  jongskes	
  en	
  meiskes	
  zorg	
  dat	
  
jullie	
  allemaal	
  een	
  paar	
  leuke	
  neverusedbefore-­‐slogans	
  in	
  jullie	
  kopke	
  hebben	
  zitten,	
  een	
  kleur	
  uit	
  de	
  
regenboog	
  hebben	
  gekozen	
  en	
  wat	
  tekeningen/word-­‐documenten/...	
  meebrengen	
  met	
  het	
  komende	
  
jinlogo	
  naar	
  keuze!	
  Deze	
  dag	
  moeten	
  wij	
  ook	
  als	
  hete	
  mossels	
  naar	
  het	
  minder	
  hete	
  mosselfeest	
  om	
  
de	
  bar	
  te	
  regelen	
  tot	
  18u.	
  Om	
  14u	
  @	
  locals	
  

	
  
	
  

	
  

Zondag	
  5	
  Oktober	
  

Vandaag,	
  net	
  zoals	
  elke	
  eerste	
  zondag	
  van	
  Oktober,	
  is	
  het	
  Sportival!	
  jeej!	
  Wij	
  gaan	
  dit	
  jaar	
  als	
  
COWGIRLS	
  &	
  INDIANEN!	
  Dus	
  verkleed	
  jullie	
  allemaal	
  op	
  en	
  top!	
  Na	
  het	
  sporten	
  is	
  er	
  nog	
  een	
  
optreden	
  van	
  iemand	
  dat	
  vroeger	
  dik	
  was	
  en	
  nu	
  niet	
  meer,	
  zijn	
  lievelingskleur	
  is	
  geel,	
  jaja,	
  de	
  enige	
  
echte.....	
  DJ	
  Sven	
  Ornelis!!!	
  Wie	
  anders	
  ;)	
  Na	
  dit	
  super	
  leuke	
  Elewijt	
  tegen	
  de	
  rest	
  optreden	
  kunnen	
  
jullie	
  nog	
  allemaal	
  lekkere	
  spaghetti	
  komen	
  eten	
  op	
  de	
  spaghettislag	
  van	
  onze	
  O-­‐zo-­‐lieve	
  foeriers.	
  
Afspraak	
  voor	
  vandaag	
  om	
  12u	
  @	
  locals	
  met	
  paard	
  en	
  verkleed.	
  Deze	
  sportieve	
  dag	
  duurt	
  tot	
  18	
  uur	
  
om	
  daarna	
  af	
  te	
  sluiten	
  in	
  de	
  jinbar	
  J	
  



   Jin 

 

	
  

Zondag	
  12	
  Oktober	
  

Ruim	
  vandaag	
  jullie	
  kamers	
  maar	
  op,	
  haal	
  alle	
  vuile	
  boekjes	
  van	
  onder	
  je	
  bed	
  en	
  spuit	
  de	
  kamer	
  maar	
  
vol	
  fébrèze,	
  want	
  vandaag	
  is	
  slaapkamervergadering!	
  jeej!	
  We	
  gaan	
  in	
  al	
  jullie	
  kamers	
  komen	
  
rondneuzen	
  om	
  te	
  zien	
  waar	
  jullie	
  8u	
  per	
  nacht	
  in	
  leven.	
  Hierdoor	
  gaan	
  jullie	
  elkaar	
  hopelijk	
  nog	
  
beter	
  leren	
  kennen!	
  :)	
  14u	
  @	
  locals	
  met	
  tweewielig	
  voortbeweeg	
  mechanisme	
  

	
  

	
  

Zondag	
  19	
  oktober	
  

Dag	
  vriendjes,	
  vandaag	
  draait	
  alles	
  om	
  vriendjes,	
  maar	
  niet	
  enkel	
  vandaag.	
  Je	
  hebt	
  heel	
  je	
  leven	
  
vriendjes	
  nodig.	
  Vriendjes	
  zijn	
  vrienden	
  waar	
  je	
  alles	
  aan	
  kan	
  zeggen,	
  zot	
  mee	
  kan	
  doen	
  en	
  nog	
  
duuzend	
  andere	
  dingen	
  mee	
  kan	
  beleven.	
  Wij	
  als	
  leiding	
  weten	
  ook	
  dat	
  het	
  heel	
  moeilijk	
  is	
  om	
  nog	
  
zo'n	
  goede	
  vriendjes	
  te	
  vinden	
  buiten	
  de	
  Jin,	
  maar	
  wij	
  vragen	
  jullie	
  om	
  jullie	
  best	
  te	
  doen	
  en	
  toch	
  nog	
  
ergens	
  zo'n	
  speciaal	
  vriendje	
  te	
  vinden	
  en	
  mee	
  te	
  nemen	
  naar	
  deze	
  vergadering.	
  ("Vriendje"	
  is	
  
onzijdig	
  en	
  kan	
  dus	
  een	
  jongen	
  of	
  een	
  meisje	
  zijn.)	
  14u	
  @	
  locals	
  met	
  vriendje	
  

	
  

	
  

	
  

Zaterdag	
  25	
  en	
  vrijdag	
  26	
  Oktober	
  

OPGEPAST!!!	
  Dit	
  zijn	
  2	
  dagen!!!	
  Wij	
  als	
  Jin	
  moeten	
  weer	
  onze	
  talenten	
  bovenhalen	
  om	
  de	
  drank	
  te	
  
doen	
  vloeien	
  op	
  dit	
  Scoutsrestaurant.	
  Deze	
  "act"	
  moeten	
  we	
  zaterdag	
  middag	
  uitvoeren,	
  maar	
  ook	
  
heel	
  de	
  zondag!	
  Meer	
  info	
  volgt	
  nog	
  op	
  www.facebook.com	
  enzu	
  

	
  

	
  

Zondag	
  2	
  november	
  

Dit	
  is	
  een	
  heel	
  belangrijke	
  vergadering,	
  zeker	
  ALLEMAAL	
  komen	
  dus!!!	
  Vandaag	
  gaan	
  we	
  onze	
  crazy	
  
onceinalifetime-­‐Jinfuif	
  plannen!	
  Dit	
  is	
  DE	
  dag	
  waarop	
  we	
  gaan	
  bepalen	
  hoe	
  we	
  rijk	
  genoeg	
  gaan	
  
worden	
  om	
  op	
  crazy	
  onceinalifetime-­‐Jinkamp	
  te	
  gaan!	
  Als	
  dit	
  allemaal	
  in	
  orde	
  is	
  gaan	
  we	
  ook	
  de	
  
planning	
  van	
  de	
  midweek	
  opstellen.	
  Zeker	
  komen	
  liefste	
  Jinners!	
  14u	
  @	
  locals	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



   Jin 

 

Maandag	
  3	
  tot	
  zaterdag	
  8	
  november	
  

Jajaja,	
  u	
  leest	
  het	
  goed!	
  Een	
  hele	
  week!	
  Neeneenee,	
  niet	
  maar	
  1	
  dag,	
  echt	
  een	
  hele	
  week!	
  Jajaja,	
  het	
  
is	
  Midweek!	
  Wij	
  hebben	
  als	
  leiding	
  al	
  duuzend,	
  jaja	
  duuuzend,	
  leuke	
  en	
  toffe	
  en	
  crazy	
  en	
  spannende	
  
en	
  vrolijke	
  en	
  enge	
  en	
  leuke	
  activiteiten	
  gepland	
  om	
  deze	
  week	
  uit	
  te	
  oefenen	
  :)	
  één	
  hiervan	
  is	
  het	
  
jinfeestje	
  van	
  die	
  vrijdag!	
  Jaja,	
  ons	
  eerste	
  Jinfeestje!	
  Spannend!!	
  Meer	
  info	
  volgt	
  nog	
  en	
  ouders	
  
krijgen	
  nog	
  een	
  brief	
  met	
  uitleg	
  enal	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tot	
  binnenkort!!!	
  Jullie	
  leiding,	
  Bram,	
  Emilie	
  en	
  Nick!!	
  Hier	
  nog	
  een	
  spel	
  

	
  j+ -sb+ -wo+l+

-dr     l+ -dr+f+ -

r     j+ -sp+l+ + -
o+g 
Jeej	
  een	
  spel!



   Achterflap 
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