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Woordje GRL 

 

Dag leden en ouders, … 

  

Na een superfijn scoutsjaar is het weer tijd voor het jaarlijkse hoogtepunt waar wij allemaal al zo lang 
naar uitkijken: het kamp!!! Dit jaar trekken we naar het zonnige Chiny. We zetten hieronder even alle 
nuttige info voor jullie op een rijtje. Bij elke tak kunnen jullie dan het thema en de dagindeling 
terugvinden.  

 

Veel leesplezier en tot op kamp! 

  

Voor het vertrek: 

  

1.  Bagage  

Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op zaterdag 22/07 
tussen 11u en 14u. Zeker voor Verkenners en Gidsen is dit belangrijk 
aangezien zij met de fiets naar het kamp zullen gaan en hun bagage dus niet 
zelf kunnen meenemen.  

  

Als het niet mogelijk is om dan de bagage binnen te brengen, mag u ons 
altijd contacteren. 

 

2.     Uniform 

Voor de oudere leden (kabouters, welpen, jong-givers en givers) is een perfect uniform 
hoogst noodzakelijk. Indien uw zoon of dochter nog geen volledig uniform heeft 
(scoutsrok/scoutsbroek + scoutshemd + das) kunt u dit kopen in De Hopper (Antwerpen 
of Leuven of online). Kapoenen moeten enkel een das hebben. Een das kan u op 
zaterdag 22/07 komen halen aan de scoutslokalen en kost 10 euro. 
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Vertrek: 

1.  Data 

De gidsen en verkenners vertrekken naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op kamp en 
dit op woensdag 2 augustus. Uiteraard worden zowel de gidsen als de verkenners 
steeds vergezeld door een volgwagen met ervaren begeleiders. Zij helpen bij 
materiaalpech. Meer info over hun vertrek vind je bij de desbetreffende takken zelf, 
verder in deze samen. 

Bij de overige takken is het de traditie dat de leden door de ouders zelf naar de 
kampplaats worden gebracht. Afgelopen jaren hebben we omwille van corona met een 
kiss & ride zone gewerkt. We hebben beslist dit concept te houden dus jullie hoeven 
enkel een picknick voor jullie kinderen te voorzien. 

Er wordt telkens aan de kerk van Elewijt of scoutslokalen afgesproken: 

● Jonggidsen en Jongverkenners vertrekken op woensdag 2 augustus 
● Kabouters en Welpen vertrekken op zaterdag 5 augustus 
● Kapoenen vertrekken op maandag 7 augustus  

 

� Bekijk goed de plek en het uur bij de desbetreffende tak!! 
 

VERGEET JE (KIDS) ID/ISI+ KAART NIET MEE TE NEMEN EN BIJ VERTREK AF TE GEVEN 
AAN JE LEIDING! Liefst in een gesloten enveloppe met de naam van je zoon/dochter er 
op vermeld.  

 

Carpoolen  

Om het aantal auto’s dat naar het kampterrein gaat rijden te beperken, raden wij aan 
om te carpoolen.  
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2.  Kampadres 

Ons terrein is dit jaar gelegen in Chiny. Het 
is een dikke 2 uur rijden.  

Hieronder een plattegrond:  

In de gps geef je best het adres Route de 
Bertrix, 6810 Chiny  in. Eens je bordjes van 
Scouts Elewijt tegenkomt, kan je deze dan 
volgen naar het kampterrein. 

Kamp: 

  

1.     Postadres 

Ondanks de digitalisering van de communicatie, is het nog steeds mogelijk en zeker 
aangeraden om brieven te sturen naar je zoon of dochter. Niets is zo leuk als een echte 
brief (of postpakket ����) te krijgen op kamp, dus haal dat briefpapier uit de kast en schrijf 
die pennen leeg! Opsturen van de post doe je naar het volgende adres: 

Scouts en Gidsen Elewijt 

t.a.v. Naam Lid + tak 

Route de Betrix 1 

6810 Chiny 

Omdat onze leden het thuisfront graag laten weten hoe het is op kamp kunnen ze 
postkaartjes of brieven naar huis sturen. Jullie kunnen voorgeschreven enveloppen met 
postzegels meegeven met de kinderen, dan zijn jullie zeker dat het adres juist is.  

 

De kinderen kunnen bij ons op kamp ook gepersonaliseerde postkaartjes van scouts 
Elewijt en postzegels kopen. Geef dan zeker de juiste adressen met het kind mee.  

 
De postkaartjes kosten: 0,5 euro 
De postzegels kosten: 1 euro 

 

2. Benodigdheden 
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We proberen op elk vlak in lijn te blijven met ons milieuvriendelijk kamp, en dus ook met 
onze samen. Daarom kiezen we ervoor om de benodigdhedenlijst maar 1 maal in de 
samen te zetten. 

 

Wat neem ik mee? 

 

Slaapgerief: 

• Veldbed  

• Slaapzak  

• Kopkussen  

• Warme pyjama  

• Dekentje 

• Knuffel 

 

 

 

Toiletgerief: 

• Tandenborstel 

• Beker 

• Borstel en kam 

• Handdoeken 

• Washandjes 

• Zonnecrème (en eventueel aftersun) 

• Muggenmelk 

• 5 Keukenhanddoeken 

• Medicatie (af te geven aan de leiding bij vertrek) 

 

Schoenen: 
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• Stapschoenen 

• Gemakkelijke speelschoenen 

• Regenlaarzen 

• Waterschoenen 

• Eventueel sandalen of slippers 

 

 

Kledij: 

• Uniform (aan te doen bij vertrek) 

• Verkleedkleren 

• Warme truien 

• Lange broeken 

• Korte broeken of rokjes 

• T-shirts (lange en korte mouwen) 

• Onderbroeken 

• Kousen (dikke en dunne) 

• Regenjas 

• Zwemgerief 

• Zonnehoedje of pet en zonnebril 

• Linnenzak voor vuile kledij 

 

Andere: 

• Kids ID/ identiteitskaart (af te geven bij vertrek) 

• Zaklamp 

• Rugzak voor op dagtocht/tweedaagse 

• Drinkbus 

• Strips, boekjes 

• Fluohesje 
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• Handgel en/of handcrème 

 

Eventueel: 

• Zakgeld voor postkaarten (kaartje: 50 cent, postzegel: 1 euro) 

• Enveloppen voor postkaarten of brieven en postzegels 

• Schrijfgerief 

• Snoepgoed (dit wordt aan de leiding gegeven en verdeeld over iedereen) 

• Matje voor op het veldbed (tegen de koude) 

 

Wat neem ik niet mee?: 

• Speelgoed  

• Elektronica (gsm, iPad, …) 

• Shampoo 

• Tandpasta 

• Zeep   

 

  

2.  Milieuvriendelijk kamp 

Wij gebruiken op kamp milieuvriendelijke zeep, tandpasta, conditioner en shampoo voor 
al onze leden en leiding om onze impact op de natuur te beperken. De kostprijs van deze 
milieuvriendelijke producten is inbegrepen in de kampprijs en de leden kunnen op kamp 
alles terug vinden aan de wasplaatsen of aan de fourages. 

Wij willen vragen om uw zoon of dochter geen andere producten mee te geven en 
zodoende onze milieuvriendelijke inspanningen te ondersteunen. Bedankt! 

 

3.  Afspraken 

Binnen de takken en onder de leiding zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat kan en 
niet kan op ons scoutskamp. Hier een duidelijk overzicht: 
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● Elektronische apparaten zoals GSM, MP3, Ipod,… zijn toegelaten op kamp. Er zullen 
echter strikte afspraken gemaakt worden binnen iedere tak over het gebruik 
hiervan. Een scoutskamp is immers “back to basics” en je hebt deze apparaten dus 
niet (24/24) nodig. Het meenemen van deze apparaten is ook op eigen risico. 

● Tabakswaren en alcoholische dranken zijn verboden! Als leden betrapt worden 
zullen deze in beslag genomen worden en zullen de ouders ingelicht worden. 
Ook volgt een passende sanctie. 

● Wat betreft drugs hebben wij als groep een zeer duidelijk standpunt. Zowel 
leden als leiding die op kamp betrapt worden op het gebruiken of bezitten van 
drugs worden, na verwittiging van de ouders, onmiddellijk naar huis gestuurd. 
SCOUTING IS KICKEN ZONDER DRUGS! 

 

 

  

4.     Onze fourages 

  

Hier een overzicht van onze geweldige foeriers, zonder hen zou het jaarlijkse 
topmoment van Scouts Elewijt niet mogelijk zijn! 

Kapoenen:           Witte & Anneke 

Kabouters:           Joke & Wally 

Welpen:            Mathilde & Lorate  

JV’s/VK’s:             Moeke & Vake (Inneke & Dimi) 

Gidsen/Jogi’s:     Tom, Heidi & Smurf 

Logistieke ploeg:  Maarten & Gieljan 

 

  

Afbraak – Terugkeer: 

  

1.     Afbraak op kamp 

Op zaterdag 12 augustus moet er heel wat afgebroken worden op ons kampterrein. 
Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken! Ouders die graag een handje komen toesteken 
kunnen voor meer informatie hierover terecht bij ons (de GRL), jullie mogen altijd een 
mailtje sturen als jullie mee kunnen afbreken naar grl_elewijt@yahoo.com 
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2.  Terugkeer 

Leden komen op zaterdag 12 augustus terug van het scoutskamp met de bus. De bussen 
zullen tussen 17u en 18u aankomen bij de lokalen. We vragen hiervoor om de ingang 
langs de Diependaalstraat vrij te houden! 

Voor ouders die tijdens het wachten op hun kroost wat dorstig worden, zullen er naar 
jaarlijkse gewoonte drankjes geserveerd worden in ons ‘Café Chiny’! 

Varia: 

1.     Luizen 

Gelieve uw kind te checken op luizen voor ze vertrekken op scoutskamp en 
dit ook te melden aan de leiding. Dit is een verantwoordelijkheid van de 
ouders en niet van de leiding op kamp. We hopen hiermee een groot 
luizenprobleem te voorkomen. 

  

  

2.         Fair Trade Kamp 

De dienst ontwikkelingssamenwerking daagt de Jeugdbewegingen van Zemst 
uit om een Fair Trade Kamp te organiseren. Wat houdt dit in? Een Fair Trade 
Kamp is een kamp waarbij er speciale aandacht uitgaat naar duurzaamheid, 
lokale handel en eerlijke handel. Door middel van kleine ingrepen in het 
kampgebeuren, kunnen we ons kamp zodanig organiseren dat het een 
duurzaam kamp is, zoals met de fiets op kamp of kraantjeswater drinken. 
Onder het motto van een ‘kleine moeite maakt een groot verschil’. 

Wij van Scouts Elewijt willen hier graag aan meedoen! De acties waar wij ons 
alvast voor gaan inzetten: 

▪ Jeugdbewegingen gaan met de fiets op kamp. 
▪ In de kampkeuken en voor het onderhoud worden 

milieuvriendelijke onderhoudsproducten gebruikt. 
▪ De kinderen helpen mee aan de bereiding van verse producten: 

vb groenten snijden, zelf iets koken waarbij basisproducten 
worden gebruikt,… 

▪ De jeugdbewegingen vermijden afval: dit kan bijvoorbeeld zijn: 
kiezen voor een minder verpakt product of verpakking die 
afbreekbaar is, geen individueel verpakte vieruurtjes. 

▪ Laat de kinderen bij daguitstappen eigen drinkbussen gebruiken 
in plaats van brikjes. 

▪ Afval van groenten en fruit, etensresten gescheiden houden en 
natuurlijk laten composteren. Ook ander afval wordt gesorteerd.  
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3. Wet en gebed worden ‘onze missie’ 
Aangezien Scouts en Gidsen Vlaanderen niet meer katholiek is, hebben we er 
als scouts voor gekozen om op kamp geen wet en gebed meer op te zeggen. 
Als vervanging hiervan gebruiken we vanaf nu de missietekst van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen. Begin al maar te oefenen! 

Kapoenen 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

 

Kabouters en welpen 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

 

Jong-givers en Givers 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 

Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor 
een kleurrijk Vlaanderen. 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. 
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4. Verloren voorwerpen 
Tijdens onze werkdag op maandag 14 augustus zullen we de meeste 
verloren voorwerpen al kunnen uitstallen. Jullie kunnen dan vanaf 14 uur 
een kijkje komen nemen. Op zondag 10 september zullen de overige 
verloren voorwerpen uitgestald worden tijdens Den Elewijtse Pijl.  

 

 

Dat was het voor de kampinfo. Meer informatie over wat je met je eigen tak gaat beleven vind je 
op de volgende bladzijden. 

Wij wensen jullie alvast een fijn kamp! 

 

Groetjes,  

De groepsleiding 

 

Jolien De Meuter - 0479/19.33.42 

Kato Buelens - 0468/18.15.76 

Cyriaque Vanden Wijngaerden - 0468/23.61.30 

 

E-mail:grl_elewijt@yahoo.com 

  

 

Voor specifieke vragen over je tak kamp kan je best je eigen leiding contacteren. Hun 
nummers/mailadressen kan je vinden op www.scoutselewijt.be 

  

 

 
 

http://www.scoutselewijt.be/
http://www.scoutselewijt.be/


Kapoenen 

 

Lieve kapoenen 

Eindelijk is het zo ver: tijd voor ons langverachte kamp. Net als op 
onze weekends doen we dit in thema. Wij gaan namelijk op … 

HIPPIEKAMP ���☮❤!!  

Ontdek hieronder wat we als hippies zoal gaan uitsteken. 
 

Maandag 7/08 

Yow hippies van scouts Elewijt vandaag is het eindelijk 
zo ver. Om 9u spreken we in uniform (das) af aan de kerk 
van Elewijt. Vandaar rijden we met onze 
flowerpowerbusjes richting de Ardennen. Eens 
aangekomen in Chiny zetten we onze tenten op en daarna 
genieten we van onze eerste picknick samen. Vooraleer 
we van onze vegan lunch genieten, nemen we nog 
afscheid van onze ouders.  

Nadat we ons buikje hebben gevuld, ontdekken we het 
terrein om love en peace te verspreiden. In de avond 
chillen we nog wat aan het kampvuur.  

Dinsdag 8/08 

Joepie, vandaag is het themadag! We halen onze 
kleurrijke zonnebril, bloemenbroek, glittertop, 
sandalen, haarband en peacetekens boven. Zo zijn 
we helemaal klaar voor doldwaze hippiedag! Chillen 
gaan we zeker niet doen, want we organiseren ons 
mega-coole-kapoenenfestival. Hopelijk krijgen we 
alles op tijd klaar en kunnen we ’s avonds genieten 
van een feestje!  

Woensdag 9/08 

Vandaag trekken de hippies erop uit voor een wandeling om 
zich verbonden te voelen met de natuur. Na deze spirituele 
tocht bezinnen we verder met de hele scouts.  

De avond sluiten we af met een hypercool lichtspel, YEAH!  
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Donderdag 10/08 

Vandaag gaan we shaken, racen, springen, rollen… 
Het wordt een actieve dag waarin we ons 
onderdompelen in de sportwereld van de hippies. 

In de namiddag komen de opperhippies een 
kleurrijk groepsspel met ons spelen, plezier 
verzekerd! We sluiten af met een vet sluipspel.  

Vrijdag 11/08 

Ons hippiekamp loopt stilaan op zijn einde, maar we 
sluiten nog af met een echte knaller. Eerst spreken we met 
alle hippies van Chiny af om samen peace en love te vieren.  

In de avond houden we een groot kampvuur waarbij we 
tonen wat voor een hippies we zijn. Daarna zingen we 
samen wat liedjes en genieten we van het samen zijn.   

Zaterdag 12/08 

Aan alle mooie liedjes komt een eind dus ook wij vertrekken vandaag 
met onze hippiebus terug richting Elewijt.  

Updates over het exacte uur van aankomst volgen via de 
Whatsappgroep en de Facebookgroep. Tijd om onze doldwaze 
verhalen te delen met het thuisfront!  
 

Extra info: 

Wat neem ik mee?  

Hiervoor kunnen jullie het algemene lijstje bij het ‘woordje grl’ nakijken. Bovendien 
vragen we jullie ook een witte t-shirt mee te nemen. Deze gebruiken we om te knutselen 
en komt dus niet meer wit terug. 
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Wist je dat… 

- Het op kamp een uurtje vroeger is dan thuis. Zo gaat de zon vroeger onder en 
kunnen we ons kampvuur in het donker houden. 

- Anneke en De Witte onze fourage zijn. Ze maken ons eten, staan steeds voor ons 
klaar en als we heel braaf zijn, krijgen we af en toe een verrassing.  

- We vijf dagen afgezonderd in ons kapoenensaloon leven. Bellen gebeurt enkel in 
noodgevallen en foto’s worden achteraf online geplaatst. 

Tips 

- Schrijf in alles de naam van je kapoen (drinkbus, tandenborstel, das…) zo is er 
minder kans dat er iets kwijt geraakt.  

- Maak pakketjes van kleren per dag. Hierin zit dan een propere onderbroek, sokken, 
T-shirt, …  

- Een kapstok is handig om (natte) kleren op te hangen.  
- Als valies kan een bak handig zijn. Als het zou binnen regenen dan is de kans groter 

op droge kleren. 

Missie 

Om onze dag te starten openen we, zoals we iedere zondag de vergadering afsluiten. Dit 
gebeurt met iedereen van onze scouts. Tijdens de opening op kamp zullen wij één keer de 
missie moeten zeggen. We leggen nog zeker uit hoe dit in zijn werk gaat, maar je kan al 
eens oefenen.   

“Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.” 
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Ziezo dit was het overzicht van ons vette hippiekamp.  

De leiding heeft er enorm veel zin in! Zoek jullie beste hippieoutfit en dan maken we er 
een knettergek kamp van!  

Love and peace, jullie kapoenenleiding ������ 
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Dag liefste kabouters, 

Na lang wachten gaan we EINDELIJK op kamp met het super leuke thema: SAFARI 

Zoek maar rap jullie beste safari-outfit, want 5 augustus vertrekken we samen op safari. 
Benieuwd naar wat we deze week allemaal gaan doen? Lees dan maar rap verder! 

 

Zaterdag 5 augustus 

We verzamelen samen met de welpen, in uniform, om 9uur aan de kerk in Elewijt. Vergeet 
zeker je ID niet af te geven aan ons. Eens dat allemaal is gedaan, kunnen we om 9u30 
vertrekken op safari (lees zeker woordje grl voor het adres). Nadat de mama’s en papa’s ons 
hebben afgezet op kamp, installeren we ons in de tenten en gaan we op zoektocht doorheen 
de Savanne en de jungle. We sluiten onze eerste dag af met een spel onder de sterren. 
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Zondag 6 augustus 

Vandaag gaan we onze beste safari-outfit aantrekken, want het is 
THEMADAG. In de voormiddag gaan we kijken hoe goed jullie de 
dieren van de savanne kennen en kunnen namaken. In de 
namiddag gaan we jullie kennis over onze safari testen. Dit gaan 
we doen aan de hand van een real life-bordspel. Onze super leuke 
dag sluiten we af met het zoeken van de big five. Als je nog niet 
weet welke dieren dit zijn, kan je een gokje wagen (het zijn er 5 ;)) 

o Zebra 
o Leeuw 
o Giraffe 
o Olifant 
o Buffel 
o Nijlpaard 
o Slang 
o Neushoorn 
o Antilope 
o Luipaard 

 

Maandag 7 augustus 

Trek voor vandaag maar je beste stapschoenen aan, want we gaan onze vertrouwde plek 
voor een dagje verlaten om de dieren buiten ons terrein te verkennen. Als we terug zijn van 
onze spannende safaritrip in Chiny, gaan we ons ontspannen in de beek. Eens we terug 
helemaal proper zijn, gaan we naar onze ridders om samen iets te gaan eten. Trek zeker je 
mooiste kleren aan! 

 

Dinsdag 8 augustus 

De dag voor onze 2e jaars kabouters is eindelijk aangekomen, ze worden vandaag gedoopt! 
Terwijl zij worden gedoopt, gaan we met de 1e en 3e jaars kabouters de moord op het terrein 
oplossen. We sluiten allemaal samen onze avond af met een grote ceremonie voor onze 2e 
jaars. 
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Woensdag 9 augustus 

Op deze mooie safaridag gaan we eens zien wie er 
bovenaan de ladder van de big five staat. We gaan dit 
doen aan de hand van een superleuk, interessant, 
actief, spannend,… spel. Na al dat lopen gaan we een 
rustige namiddag tegemoet met veel touw en 
kleurpotloden. Daarna is het terug tijd om iets actief 
te doen. We gaan namelijk jullie kennis testen op een 
actieve manier. 

 

Donderdag 10 augustus 

Vandaag gaan we iets doen wat we nog NOOIT hebben gedaan, we gaan 6 uur lang in een 
cirkel blijven zitten. Zo kunnen we goed zien welke dieren er allemaal voorbij komen op onze 
safari en misschien kunnen we ze zelfs aanraken. We gaan niet 6 uur lang niks doen ;), we 
gaan in deze 6 uur opdrachten doen in de cirkel. Na deze vermoeiende 6 uur gaan we 
bashen met onze favoriete groep, namelijk de welpen! Deze drukke en vermoeiende dag 
sluiten we af met een welverdiende welness.  

 

Vrijdag 11 augustus 

We zitten jammer genoeg al aan onze laatste dag op safari. Dit betekent dus dat het tijd is 
om aan de rest jullie talent te laten zien. Denk al zeker maar na wat jullie willen doen voor 
het groot kampvuur. In de namiddag spelen we het klassieke spel met alle takken en gaan 
we een beetje houthalen voor het kampvuur. 

 

Zaterdag 12 augustus 

Onze safari zit er jammer genoeg op en het is tijd om terug naar ons eigen bedje te gaan. We 
pakken onze koffer en keren met de bus terug naar huis. Vergeet zeker woordje grl niet te 
lezen voor de juiste uren en houd de facebookpagina van de scouts in het oog voor als er 
vertraging zou zijn. Hopelijk hebben jullie even hard als ons genoten van dit fantastische 
jaar! 
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Wat neem ik mee op safari? 

! LEES WOORDJE GRL VOOR ALLE INFO EN BENODIGDHEDEN ! 

Wat mag ik zeker niet vergeten? 

o Kids ID (af te geven bij vertrek) 
o Uniform!! 
o Medicatie (af te geven bij vertrek) 
o Zaklamp 
o Strips, boekjes 
o Schrijfgerief voor kaartjes 
o Enveloppen met het adres er al op 
o Centjes voor postkaartjes en postzegels 

 

Tip: 

• Schrijf in alles de naam van je kabouter, zo is er minder kans dat er iets verdwaald 
geraakt.  

• Maak pakketjes van kleren per dag. Hierin zit dan een propere onderbroek, sokken, 
T-shirt, …  

• Een kapstok is handig om (natte) kleren op te hangen en het uniform zodat je dat 
niet elke ochtend moet zoeken. 

 

Missie:  

“Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We 
gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in 
onszelf, in elkaar en in iets meer.” 
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Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!! 

Veel kusjes en tot op kamp!!!! 

Xxxx 

Fiebe, Elena, Marie, Robbe en Lotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als jullie nog vragen zouden hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren op volgende 
nummers: 

Fiebe: 0470487303 

Elena: 0474182080 

Marie: 0471365267 

Robbe: 0468285484 

Lotte: 0484354443 

 

 

SAFARI 



Welpen 

 

 

 

 
 
 

Thema: renaissance 
 

 

  



Welpen 

 

Heren, jonkheren, jonkvrouwen, ridders, schildknapen, narren, schilders, 
… 

Na een heel jaar lang is het eindelijk zo ver, we vertrekken met z’n allen op 
kamp! Dit jaar gaan we op kamp op een terrein ver, ver van hier. We 
gaan namelijk naar Chiny. In deze samen kunnen jullie lezen wat we 
gaan doen tijdens ons kamp. Lees alvast verder en kom te weten wat er 
allemaal op de planning staat tijdens dit renaissance kamp! 

Tot op kamp! 

Jouw wel edele leiding.  

 

Zaterdag 05/08 

Vandaag spreken om 9 uur af aan de kerk te Elewijt met de kabouters en 
vertrekken van daar uit te paard en kar richting Chiny. Eens we hier zijn 
aangekomen nemen we afscheid van onze ouders en slaan ons kamp op, op het 
terrein. Eens we ons geïnstalleerd hebben gaan we op verkenning. We 
sluiten de avond af met een spel in het donker.  

 



Welpen 

 

Zondag 06/08 

Vandaag gaan we op 2-daagse. We verlaten ons vertrouwd kampterrein 
en gaan de buurt wat verkennen en onveilig maken. Warm jullie benen 
alvast maar goed op, want het beloofd een pittige tocht te worden. Waar we de 
avond door brengen blijft voorlopig nog een verrassing.  

 
Maandag 07/08 

Vandaag keren we terug naar ons kampterrein. Eens we terug zijn 
kunnen we genieten van een frisse beek en pomp. Eens we zijn opgefrist 
sluiten we ons aan bij de kabouters voor een gezamenlijke BBQ. We 
sluiten de avond af met een kampvuur.  

 

Dinsdag 08/08 

Vandaag worden onze tweedejaars welpen bekroond tot echte welpen, want 
het is namelijk doop. Een hele dag worden zij op de proef gesteld om zich 
hierna een echte welp te kunnen noemen.  



Welpen 

 

 
Woensdag 09/08 

Trek jullie mooiste jonkheer, ridder, nar, jonkvrouw of schilder outfit aan, 
want vandaag is het themadag. We beginnen de dag met een queeste, gaan 
hierna over naar een echt renaissance toernooi en eindigen de dag met een 
ridderavontuur bij maanlicht.    

 

Donderdag 10/08 

Het wordt eens tijd om wat te doen aan onze fysiek, daarom beginnen wij 
vandaag met wat sport. In de namiddag nemen de gidsen het van ons over 
en voorzien zij jullie van een spel. We sluiten de avond af met een spannende 
tocht door het donker.  



Welpen 

 

 

Vrijdag 11/08 

Het einde van het kamp is in zicht en we eindigen met een spektakel. Om 
ervoor te zorgen dat alles goed verloopt focussen we ons vandaag op ons groot 
kampvuurnummer. Tussen het repeteren door gaan we ook even met alle 
takken een groot spel spelen en ruimen we ondertussen ons terrein al op. We 
eindigen de avond met een groot kampvuur vol optredens.  

 
Zaterdag 12/08 

Aan alle mooie sprookjes komt een einde, en zo ook aan dat van ons. Na 
een week te hebben geleefd in de renaissance keren we terug naar de beschaafde 
wereld. De verdere info over de terugkomst staat in het woordje GRL. 
Laat dit zeker goed lezen door jullie ouders.  

Groetjes Seppe, Felix, Paulien, Louis, Yana xxx 



Jong-gidsen 

 

 

Beste ladies  

Zeus zijn bliksemschicht is weer gestolen! Een grote raad in de tempel van Olympus is gehouden en 
alle goden verdenken elkaar. CHAOS ( ook een Griekse god BTW)!!! Nu is er gevraagd om halfgoden( 
half god – half ander wezen) op een queeste te sturen. Kiddows van de goden moeten hun shit dus 
weer oplossen. En ja goed geraden dat zijn jullie off course. Jullie worden op queeste gestuurd. Het 
doel van deze queeste is dus wel duidelijk, dienen bliksemschicht terugvinden. En daarvoor trekken de 
“demi-gods”” naar het verre Chiny. 

 

 

 

Woensdag 2/08 

 

Vertrek:  ( plaats en uur wordt nog gecommuniceerd via whatsapp) 

De geliefde Pegasus heeft de halfgoden afgezet op de beginplaats van de queeste. Om een veilig 
onderkomen te hebben tijdens hun queeste zal er dus een “burcht” moeten worden gebouwd. 
Namelijk -CAMP HALF BLOOD- 



Jong-gidsen 

 

Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote 
bezittingen, maar in het hebben van weinig behoeften. 

~ Epicurus 

 

Donderdag 3/08 

Vandaag werken de halfgoden de laatste puntjes van hunnen “Akropolis” 
af om daarna de grenzen te gaan verkennen. Zijn er in de buurt al 
vreemderikken? Zo ja, wie zijn zij? Wat drijft hun? En vooral WA GAN ZE 
DOEEENNN. Wanneer de laatste zonnestralen verdwenen zijn en SELENE 
(maangodin) haar maan naar boven stuurt ligt er nog iets naar deze 

helden te luren… 

Wie praat, zaait; wie luistert, oogst. 
 ~ Pythagoras 

 

Vrijdag 4/08 

Voor het eerst verlaten de helden van Olympus hun Akropolis om de zoektocht naar de bliksemschicht 
verder te zetten. Deze keer zoeken ze voorbij hun grenzen. Alle dichtbij zijnde dorpen en kampen zijn 

die dag onveilig. Deze missie is zo zwaar dat er ergens een 
grot gaat moeten worden gevonden om de nacht door te 
brengen.  

 Onwetendheid is de bron van alle kwaad. 
 ~ Socrates 

 

Zaterdag 5/08 

Terug van de zoektocht helaas zonder al te veel 
resultaat. Onderweg zijn obstakels overwonnen en 
hebben de goden en helden afgezien. Bergen 
beklommen, woeste rivieren getrotseerd en 
reusachtige schepsels verwoest. Ze hebben afgezien…  
De rest van de dag worden ze overwelmd door rust en welness. 

Het geheel is meer dan de som van delen. 
 ~ Aristoteles 

 

Zondag 6/08 

6 Augustus stond in de sterren geschreven volgens ASTRAEUS als DE dag waarop de helden zich 
konden uiten tot hun favoriete god. Op deze dag verzamelden alle goden zich om te werken aan hun 



Jong-gidsen 

 

samenhorigheid en sterktes. Zelfs stoeften ze “bescheiden” met hun kennis en opmerkelijke 
kenmerken. 

Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen. 
 ~ Pythagoras 

 
 

Maandag 7/08 

Omdat in ons kamp -CAMP HALF BLOOD- enkel vrouwelijke goden en halfgoden rondlopen is het 
misschien wel handig om de kwaliteiten van de mannelijke goden en halfgoden te checken. Deze te 
impulsieve en speelse helden zullen in bedwang moeten worden gehouden door ons. Echter zullen ze 
wel helpen met een zoektocht naar de nog steeds missing bliksemschicht ( buiten de grenzen off 
course ;) )  

 

 

 

 

Wanneer de ezel honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen.  
 ~ Aristoteles 

 

Dinsdag 8/08 

De middelgang van onze helden wordt vandaag op de proef gesteld. Zowel hun vaardigheden en 
kennis worden bijgeschaafd om deze queeste tot een goed einde te brengen. s ’Avonds wordt dit  
gevierd met een plechtige ceremonie en kleine festiviteiten. De hele groep wordt dichter bij elkaar 
gebracht en een schijn van trots weerkaatst door het licht van de sterren… 

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. 
 ~ Aristoteles 

 

 

Woensdag 9/08 



Jong-gidsen 

 

Deze dag staat in het teken van CHRONOS ( aka de tijd). Onze helden worden vandaag beperkt in hun 
hulpmiddelen en zullen gedurende een bepaalde tijd moeten overleven op basisch van hun natuurlijke 
instincten. Het einde van deze periode weet enkel CHRONOS… 

 

Bederf wat je hebt niet door te verlangen naar wat je niet 
hebt. Herinner je dat wat je nu hebt ooit iets was waar je 
naar verlangde.                                                    ~ Epicurus 

 

 

 Donderdag 10/08 

Het is natuurlijk belangrijk om toch wekelijks die goddinelijke lichamen te onderhouden. Daardoor 
wordt de zoektocht naar de bliksemschicht 1 dag stopgezet om te sporten als een gek. Daarnaast 
wordt niet enkel het lichaam maar ook de geest getraind. Want zoals onze “Romeinse vrienden” 
zeggen; MENS SANA IN CORPORE SANO  ~  Juvenalis  

Een gezonde geest in een gezond lichaam!!! 

 
Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, 

is slechts sluwheid, geen wijsheid. 
 ~ Plato 

 
 
 



Jong-gidsen 

 

Vrijdag 11/08 

Vrijdag den elfde wordt er volgens traditie elk jaar 
een grote bijeenkomt gehouden met alle andere 
kampen. Deze moeten onderling strijden rond een 
waanzinnig groot vuur voor roem en faam. Omdat 
de competitie niet zo heel groot is zal eerder die dag 
nog vanaf boven instructies worden gegeven om de 
helden wat minder sterk te maken voor hun 
tegenstanders. 
 
 

Een mens moet met zijn meerdere 
omgaan als met vuur; niet te dichtbij opdat hij zich niet brande, niet te ver 

er vandaan opdat hij niet bevrieze.  
~ Diogenes van Sinope 

 
Zaterdag 12/08 

Oké, kleine mededeling. Wa blekt, Zeus zen bliksemschicht lag dus gewoon tussen zijn kleren in de 
was. Hoplaaaa, alles terug inpakken. De queeste is voorbij en was dus voor saus. De resten van onzen 
Akropolis mogen nu toch ook weg, we zijn er niets meer mee. Maar 1 ding hebben we wel geleerd. 
Wij als goden onder deze simpele mensen hebben toch weer da kampke gesafed met onze 
aanwezigheid. Dus BE PROUD xxx 

 
  

Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn 
vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op 

zichzelf. 
 ~ Aristoteles 

https://citaten.net/quotes/van-diogenes_van_sinope.html


Jong-gidsen 

 

Kinderen van 
ZEUS 

 

Kinderen van 
POSEIDON

 

Kinderen van 
 HADES

 
Layla (PL) Kaat (PL) Lotte M (PL) 

Anna (HPL) Lien (HPL) Lotte D (HPL) 

Lobke  Femke  Margot 

Stella  Toke  Lola  

Renee  Lore  Vita 

Tille  Hanne  Louise  

Mona  Fran Marjolein  

Emma S Emma J   

 

 

Om te weten wat jullie allemaal moeten meenemen, zie woordje GRL 

PS: Voor degene waar het nog steeds niet duidelijk is wat het thema is, denk aan iets Grieks en vooral 
aan goden! 

 



Jong-gidsen 

 

Groetjes Brikke, Nils, Merel en Martje xxx 

 



Jeevee’s 

 

 
Ey gasten, luister effe goed naar mij! De heel aandachtige jong verkenner weet het thema al. Als 
jullie de samens hebben gelezen van dit jaar, heb je eigenlijk ook ons thema al gelezen. Pak de 
eerste letter van elke samen en ze maken 2 woorden, dit is ons kampthema. Onze kampplaats is 
zwaar legendarisch, en je raadt het al, het is in Chiny!  

 

We maken dit jaar ons kampterrein in Chiny onveilig door het om te vormen naar Maaskantje.  

 

Hoe een dag in Maaskantje eruit ziet 
• 0800u: opstaan en aankleden 
• 0830u: ontbijt 
• 0900u: opening aan de mast 
• Ochtendactiviteit 
• Tussen 1200u en 1300u middageten 
• Afwas 
• Namiddagactiviteit 
• 1600u: vieruurtje 
• Kleine spelletjes 
• 1800u: koken en het  avondmaal 
• Afwas 
• Avondactiviteit  

 

2 Augustus: Aankomst 
We verwachten jullie allemaal om 9uu aan de kerk van Elewijt in volledig uniform. Daarna brengen 
onze lieve ouders ons naar het kampterrein. Als we zijn gearriveerd zijn we klaar om deze plek te 
transformeren tot het ultieme kamp! Na het middageten zijn we klaar om de handen uit de 
mouwen te steken. Het is tijd voor de opbouw van ons kamp. Als de avond valt, gaat het kampvuur 
aan. 

 

3 Augustus  Weirke 
Als we gisteren nog niet alles hebben afgekregen, 
dan doen we dat deze voormiddag nog, anders doen 
we een leukere activiteit, doorweirken is dus de 
boodschap! 



Jeevee’s 

 

4 Augustus: 2 daagse 
Vandaag gaan we ons mam terug gaan halen in Friesland! 

 

5 Augustus: 2 daagse 
Na onze wandeling naar friesland moeten we natuurlijk ook teruggeraken.  

 

6 Augustus: sport dag  
Eten moet ge natuurlijk niet kopen dus gaan we wat gaan pikken bij de winkels, maar ge moet 
daarvoor wel in topconditie zijn! En dat voor een ganse dag, jonge! Dus zet die muziek maar kei 
hard, want we gaan onze grenzen verleggen en elkaar pushen tot het uiterste.  

7 Augustus: Patrouille tocht 
Omda jullie elke winkel hebben uitgebuit moeten we buiten ons Maaskantje gaan zoeken en dat 
doen jullie ni alleen. Samen met De Jong-Babes gaan jullie eten zoeken voor iedereen om in de 
avond een romantische bbq te regelen! 

8 Augustus: Totemisatie 
Vandaag moeten de 2de jaars bewijzen wat ze kunnen, als het goed verloopt zullen ze dan ook hun 
langverwachte totem krijgen. 

 

 



Jeevee’s 

 

9 Augustus: Themadag 
Doe uw kleren ma aan want vandaag ist themadag. Alhoewel dat jullie op een gewone dag ook al 
margi zijn. Daarna bashe we ons vuil weg, aangezien we nergens meer voor kunnen betalen, 
kunnen we geen douche nemen. Het budget is dan ook helemaal op tegen de avond, dus moeten 
we gezellig samen spelletjes spelen. 

10 Augustus: 12 uren spel 
Vandaag doen we helemaal niks meer! We zette ons in de sofa en komen niet meer uit onze 10m². 
Dat voor wel 12u lang?! 

11 Augustus: Groot kampvuur voorbereiden 

Vandaag staat er heel wat op de planning, dus we maken het even simpel voor jullie: hout halen, 
nummertje maken en dan zo een grote vuurbal, jonge! Liefst in deze volgorde ook :) 

 

12 Augustus: vertrek 
Opruimen en wegwezen! 

 
  



Jeevee’s 

 

Wat nemen we mee 
Uniform (aandoen bij vertrek) 
Kids ID of indentiteitskaart (afgeven bij vertrek in envelop met naam!)  
Veldbed  
Slaapzak 
Matje (voor 2 daagse) 
Trekrugzak (voor 2 daagse)  
Speelkleren(truien, broeken, tshirts, lange broek, ...) 
Schoenen (wandel, speel, water, laarzen, …)   
Onderbroeken en kousen  
Themakleren  
Hoofddeksel tegen de zonneslag 
Zwembroek  
Handdoeken (keuken en voor de pomp) 
Tandenborstel (Tandpasta voorziet de scouts)  
Regenjas  
Zaklamp  
Bord/ gamel, beker, bestek  
Aardappelschiller 
Pyjama  
Zonnecrème  
Kleerhanger  
Medicatie 
Zakcentje (voor kaartjes of postzegels)  
Enveloppe (voor als je een brief wilt schrijven)  

Goed humeur  
 

 

wat je wel moet thuislaten: 

- snoep en frisdrank, je krijgt genoeg eten van de fourage  
- elektronica  
- bommetjes of dergelijke 
- alcohol, drugs 
- sigaretten, vapes en andere vormen van nicotine  

  



Jeevee’s 

 

Patrouille 
Dit is de tentverdeling. Elke patrouille leider zorgt voor een klein schema om de klusjes te doen 
met de namen van de leden. De taken zijn: hout halen, potten en pannen, tent en terrein, koken, 
afwas. Verdeel dit eerlijk anders doen wij het opnieuw.  

 

 
 

 

  



Jeevee’s 

 

Missie 
 

De JV’s moeten de missie uit het hoofd leren!  

 

“Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 

Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk 
Vlaanderen. 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.” 

 

 

 

 

 

 

Zo, dit was de laatste samen van het jaar.  

Wij, de leiding kijkt er alvast naar uit. Hopelijk jullie ook!! Tot 2 augustus om 9 uur aan de kerk! 
houdoe 

 

 



Gidsen 

 

GIDSENKAMP 2023 
Als iemand een moord kan oplossen in Wonderland, zijn jullie het wel ;) 

 

Op een warme zomerdag hebben een hoop vriendinnen en vier knappe gasten het idee om een 
fietstochtje van 200 km te maken om een moord op te lossen. Tijdens hun middagpauze zien ze een 
wit konijn voorbij lopen. Ze volgen het konijn en zien het verdwijnen in een hol. Één van de 
vriendinnen glijdt uit en trekt iedereen mee het hol in. Na een lange val komt de groep terecht aan 
de ingang van wonderland, maar aangezien ze er Frans spreken, zullen ze eerst een drankje moeten 
drinken zodat hun Frans op en top wordt. Zo kunnen ze toch communiceren met de lokale bevolking 
van wonderland. Eens door de deur beleven ze de gekste 10 dagen van hun leven.  

 

                                                        

 



Gidsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 augustus  
Het plan is klaar, het idee is uitgewerkt. We zijn klaar voor onze goed uitgestippelde fietstocht. We 
hebben zelfs een lijstje gemaakt om zeker niks te vergeten: 

 Een fiets die volledig nagekeken en in orde is! (zonder fietszakken of mandjes) 
 Fietshelm 
 Fietsbroek (best zonder onderbroek)  
 Scoutsdas  
 Fluohesje! 
 2 reserve binnenbanden 
 Plakgerief  
 Extra fietslichtjes  
 Fietsslot (belangrijk voor op 2-daagse!) 
 Rugzak met lunchpakket en voldoende eten voor tussendoor (rugzak gaat in volgwagen) 
 Drinkbus (maak een houder vast aan de fiets + water krijgen we onderweg van de volwagen) 
 Druivensuikers, suikerwafels, bananen, energierepen, cola, Aquarius!!! 
 Zonnecrème  
 Regenjas  

Het vertrekuur wordt nog gecommuniceerd met de leden en de ouders maar een grote tip dat we als 
leiding kunnen geven: zie dat je op tijd gaat slapen want het wordt een lange dag op de fiets. We 
spreken ’s ochtends af in Hoegaarden. (Zie extra info  mail)  

Die avond komen we na een lange val in het hol eindelijk aan in wonderland. Tentjes opzetten en 
slapen en zo gaan we de eerste magische nacht in.  

 



Gidsen 

 

3 augustus  
De groep wordt wakker en begint aan een loodzware dag. Om 9u moeten we een of ander ritueel 
meedoen met de andere groepen die ook in Wonderland zijn gestrand. Hierna moeten we goed 
luisteren want de speltuitleg van deze ochtend is van levensbelang! Voor de rest wordt er rustig een 
tafel gesjord om samen met de hoedenmaker op de koffie te gaan. We zetten ook een shelter op 
voor het goede weer in Wonderland en een vuur is ook nodig om er te overleven.  

 

4 augustus  
De komende 2 dagen gaan we samen Wonderland verkennen maar dat doen we met de fiets. We 
komen prachtige plekken tegen onderweg en beleven spannende verhalen. ’s Avonds moeten we wel 
op zoek naar een slaapplek maar er zijn genoeg behulpzame figuren in Wonderland die ons daarbij 
gaan helpen, anders wordt het een nacht onder de prachtige sterrenhemel. (;  

 

5 augustus  
We hebben zoveel rondgereden en Wonderland ontdekt dat we gewoon weer op het terrein 
aankomen. We nemen een namiddag vrij om te ontspannen. ’s Avonds is het konijn weer opgedoken 
en we moeten hem natuurlijk volgen!  

 

6 augustus 
Vandaag gedragen we ons als echte Alices. We lopen achter een konijn, houden een Caucus race 
(maar dan net iets anders) en ontmoeten een waterpijp rokende rups, een domme tweeling en een 
rare kat die soms verdwijnt. We luisteren naar de kat en houden een thee-feestje met de Maartse 
Haas en de Hoedenmaker. Eenmaal aangekomen in de tuin van de Hartenkoningin, spelen we een 
spelletje croquet en moeten we rozen rood verven met de speelkaarten. Als laatste moeten we 
vluchten van de Hartenkoningin die ons hoofd er wil afhakken en vermijden dat ze dat bij niemand 
meer doet!  

 

7 augustus 



Gidsen 

 

Deze dag gaan we eens piepen bij die andere groepen op het terrein en één groep krijgt toch wel 
direct onze aandacht zeker… Dus we besluiten om daar is een wandelingske mee te gaan doen. Dat 
duurt toch meteen een goeie dag maar als we uiteindelijk terug aankomen op het terrein is er nog 
een goeie BBQ met jullie mannelijke wederhelft. Wat willen we nog meer op deze dag?  

 

 

8 augustus  
Doop & totemisatie. De 2e jaars worden op de proef gesteld. Na de opening wel eerst een propere 
foto nemen om in de namiddag een iets vuilere te nemen. Dus gidsjes, zie dat jullie allemaal jullie 
uniform hebben gestreken voor de groepsfoto’s na de opening (;  

In de avond krijgen de 2e jaars dan eindelijk hun adjectief tijdens de totemisatie.  

 

9 augustus  
Vandaag staat heel de dag in teken van water, maar echt alles wat jullie kunnen bedenken. Meer 
zeggen we niet! Oh, en om 17u is het bezinning, misschien ook wel met water dit jaar? Wie weet…  

10 augustus 
Vandaag zit de Hartenkoningin weer achter ons aan. Dus we moeten 24 uur alert zijn en wakker 
blijven zodat ons hoofd er niet wordt afgehakt. Er doen zich allemaal problemen voor dat we moeten 
oplossen door opdrachtjes uit te voeren. Oh ja, en in de namiddag moeten jullie welpen entertainen, 
succes ermee! (; (Dus begin thuis al eens na te denken over een spelleke)  

 

11 augustus 
Vandaag wordt er een groot feest gegeven met iedereen rond een heel groot kampvuur. Iedereen 
moet een nummertje voorbereiden, hoe origineler, hoe beter! Maar eerst wordt er hier en daar 
afgebroken en hout gesprokkeld.  

 



Gidsen 

 

12 augustus  
Na 10 dagen komen we erachter dat dit eigenlijk allemaal maar een droom is en worden wakker 
ergens ver in de Walen. Na een halve dag afbreken en nog stiekem na te genieten van onze droom, 
zeggen we nog dag tegen die andere rare groepen dat gestrand zijn op dat terrein met een stevige 
wolvenpoot en regelen dan een bus om terug naar ons geliefde Elewijt te gaan. Het was een 
fietstocht en droom om nooit te vergeten.  

 

Wat neemt Alice mee naar Wonderland? 

Kledij  Slaapgerief  
Topjes & T-shirts Veldbed 
Ondergoed Matje 
Kousen Slaapzak 
Warme & lichte truien  Extra deken 
Lange broeken Kussen  
Shortjes Pyjama 
Bikini/badpak  
Regenjas Eetgerief  
Sjaal/muts/handschoenen Bord of gamel 
Verkleedkledij  Beker 
Fietsbroek Bestek (vork, mes, lepel) 
Uniform Kommetje 
 Aardappelmesje  
Schoeisel Drinkbus 
Gewone schoenen  
Regenlaarzen Toiletgerief  
Stapschoenen Pil 
Sportschoenen Haarborstel 
Waterschoenen/slippers Tandenborstel 
 Deo 
Allerlei Handdoeken  
ID Scheermesje 
Zonnebril Maandverband/tampons  
Zaklamp Lippenbalsem 
Zakgeld Muggenstick 
Schrijfgerief Zonnecrème & aftersun  
Kapstok Tandpasta, zeep & shampoo NIET (wordt door de 

scouts voorzien) 
Postzegels/brieven Zakdoeken 
Gezelschapspelletjes/tijdschriften/boek Plakkers  
Linnenzak voor vuile was  
Rugzak voor dagtocht (neem je mee op de fiets!)  
Fluohesje  
Werkhandschoenen  
Petje/ hoedje   
  

 

Wat neemt Alice NIET mee naar wonderland?  

 Alcohol  



Gidsen 

 

 Sigaretten of vapes  
 Drugs (Scouts is kicken zonder drugs!) 

Het bezit van deze dingen zal leiden tot zware sancties en het inlichten van de ouders! Als we iets 
zien bij één iemand, zoeken we ook bij de andere gidsen!  

 GSM 

We gaan op scoutskamp en dat wil zeggen back to basics dus we willen deze overdag niet zien. Jullie 
kunnen ’s avonds of ’s ochtends gerust een berichtje sturen naar jullie ouders in de tent maar voor 
de rest blijft die daar ook.  

 

Patrouilles: patrouillekoffer en takenlijst 

De patrouilles worden nog gecommuniceerd via de instagramgroep! De PL’s en HPL’s komen op 22 
juli de patrouillekoffer maken aan de scoutslokalen. De takenlijst wordt ook door hen gemaakt. De 
PL’s en HPL’s zullen jullie weten als jullie de patrouilles krijgen. De materiaalkoffer brengt de leiding 
in orde.  

 

Bagage  

Jullie mogen jullie bagage binnenbrengen op 22 juli. Uren worden nog gecommuniceerd. Als er 
gidsen zijn die broers/zussen hebben die ook 2 augustus vertrekken is het geen probleem dat die 
bagage met hen mee gaat. Spreek dan af waar je je bagage zet zodat je die makkelijk terugvindt.  

 

Alice kent de missie uit haar hoofd: 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens. 

Elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.  

De natuur is onze troef. 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

We spelen een spel dat niet luchtledig is in een vrije tijd die niet vrijblijvend is.  

Met groot plezier en kleine daden komen wij op voor onze omgeving en voor een kleurrijk 
Vlaanderen. 

Zo dromen wij luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.  

 

P.S. Kijk zeker ook bij het woordje GRL voor extra informatie!  



Gidsen 

 

Wij kijken er enorm naar uit om samen Wonderland te ontdekken, 

Birri, Bouw², Jean & Andresch  

 

 

 

 



Verkenners 

 

Kampsamen Verkenners 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOLIGANS 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Beste verkenners, dreiries, neven, … 

Den beste tijd van het jaar is weer aangebroken. Iets waar we een heel jaar naar uitkijken namelijk het 
scoutskamp. Om jullie het beste kamp te geven hebben we gekozen voor een heel lijp thema: 
HOOLIGANS!! 

Op woensdag 2 augustus spreken we af om 3u30 aan de lokalen. Het is belangrijk dat jullie nog 
zoveel mogelijk gaan fietsen! Het kampterrein ligt 200km van hier dus zie dat jullie je fiets al gewoon 
zijn.  

Wat nemen we mee op ons fietsavontuur: 

- Fiets (die in orde is) 
- Helm! 
- Fietslichtjes! 
- Fluohesje 
- Fietsslot 
- Scoutsdas 
- Drinkbus 
- Eten: voorzie zeker genoeg, neem buiten eten voor s’ochtends s’avonds en ook wat snacks 

mee voor onderweg zoals energierepen, bananen, suikerwafel,… 
- Extra binnenbanden (best 2) 
- Plakgerief 
- Fietskledij (koersbroek is zeker aangeraden) 
- Eventueel regenjas 
- Rugzak met jullie eten en drinken in, deze zullen jullie in de volgwagen kunnen leggen  
- Afgedrukte Steekkaart!  
- IDENTITEITSKAART!!! 

 

Ma wat doet een ultra in zijn dagen? 

Natuurlijk zijn er wat meer dingen te doen dan banners maken, vechten en op het ander team kakken. 
Hier een betere omschrijving van hoe onze dagen er gaan uitzien. Maak u maar al klaar voor een 
staalhard kamp.  

Donderdag 3 augustus: Opbouw 

Wat is een club zonder stadion? Just niks. 

Daarom gaan we vandaag onze uitvalsbasis opbouwen. Denk grandioos, want voor uw club doet ge 
alles! Zoals elk jaar moeten we laten zien dat we niet zomaar verkenners zijn dus gaan we een 
knijterlijpe constructie maken.  

Vrijdag 4 augustus 2-daagse deel 1 

Het is tijd voor 2-daagse. Dit zal met de fiets worden gedaan. We gaan eens kijken wat onze rivalen in 
de buurt in petto hebben. Natuurlijk gaan ze de hooligans van Chiny niet kunnen overstijgen. We gaan 
wel niet te intimiderend doen zodat ze ons nog een slaapplaats gunnen.  



Verkenners 

 

Zaterdag 5 augustus 2-daagse deel 2 

Na een geslaagde uitmatch gaan we weer terug naar ons vertrouwd gebied. Bij terugkomst gaan we 
chillen in de beek en in de avond volgt er een kampvuur.  

 

Zondag 6 augustus: themadag + bollekestrui 

Vandaag komt onze ware aard als hooligan naar boven want het is namelijk themadag! Zie dat de 
camera’s in het stadion u niet herkennen tijdens het vechten dus koop u al maar een bivakmuts. 
Volledig zwart met een jeansbroek is een welbekende dresscode bij menig hooligan. Alles af vandaag 
dus!  

Voor deze dag van start gaat gaan we eerst zien wie de beste klimmer is onder ons. We starten de dag 
met de bollekestrui!  

 

Maandag 7 augustus Patrouille tocht 

Vandaag mogen jullie een hele dag doen waar jullie het beste 
in zijn, namelijk: SHPELEN met de ladiessss. Overdag trekken 
jullie met de ladies de bossen in om vijandige clubs een toontje 
lager te doen zingen. In de avond gaan we is een vlezeke op wat 
kolen smijten en natuurlijk ultiem verder shpelen op de BBQ 
met de gidsen.  

 

 

Dinsdag 8 augustus totemisatie 

De tweedejaars zullen vandaag moeten laten zien dat ze verkenner-waardig zijn. Het is namelijk doop! 
In de avond volgt de ceremonie waar de tweedejaars hun adjectief zullen krijgen.  

 



Verkenners 

 

Woensdag 9 augustus 24u-spel 

Jullie zullen vanaf vandaag 24 uur in een zelfgespannen cirkel met sjorkoord moeten overleven. De 
bedoeling zal zijn om heel de 24 uur een vuur aan te houden. Met andere woorden: jullie gaan jullie 
droge patrouilletent voor 1 nacht moeten missen.  

 

Donderdag 10 augustus spel met de kapoenen 

Helaas zullen jullie vandaag niet kunnen shpelen met de gidsen maar wel spelen met de kapoenen. De 
derdejaars zullen dit spel in elkaar moeten steken want het leiding zijn komt toch als maar dichter.  
Vrijdag 11 augustus Afbraak en groot kampvuur 

De voorlaatste dag is al aangekomen. Dus de grootste taak van vandaag is iets dat jullie maar al te goed 
kunnen: het kot afbreken! Dus we zien dat we het grootste deel al oproemelen. Ook moet er het lijpste  
kampvuurnummertje geschreven moeten worden om iedereen te laten zien dat de verkenners de 
beste zijn! Hier gaan jullie een laatste keer kunnen shinen!  

Zaterdag 12 augustus schup afkuisen 

Vandaag zullen we onze emotionele kant als hooligan laten zien, ook wij hebben die. Afscheid is 
moeilijk maar het zal wel moeten. De bus zal terug naar het thuisfront gaan waar jullie jullie bivakmuts 
terug in de kast kunnen leggen.  

Wat neem ik mee??? 

Kijk hiervoor vooraan in de samen bij woordje grl. 

Wat neem ik niet mee! 

- Drugs 

- Alcohol 

- Sigaretten 

- GSM 

- Vape  

Patrouille Verdeling: 

Wordt nog gecommuniceerd via facebook en instagram 

Patrouillekoffer, materiaalkoffer, bagage: 



Verkenners 

 

Patrouillekoffer wordt gemaakt door de leiding, materiaalkoffer mogen de 3de jaars komen maken op 
22/07(het uur wordt nog meegedeeld), bagage mogen jullie allemaal op 22/07 in de camion komen 
smijten. 

Als hooligan kennen wij verschillende liederen, maar als scout is eentje genoeg: 

De missie: 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

Elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 

Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk 

Vlaanderen. 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. 

 

Dat was het dan voor onze samen. We gaan er samen voor zorgen dat we er een onvergetelijke tijd 
van gaan maken. Wij zien het vol zitten, jullie dus ook!  

Elke dag ALLES AF!!!  

Veel liefs, jullie favoriete leiding. 

 

Sam         Simon       Korneel 

 



   Jin 

 

Voila se, het moment waar gelle allemaal op gewacht heb, het moment waar jullie al een jaar zo hard 
naartoe aant werken zijn, naar uitkijken zijn is eindelijk gekomen. De moments of thrutf. We 
vertrekken op Jinkamp!!!! 

We gaan er samen iets onvergetelijks van maken! En een beke plezier hebben terwijl. Mss af en toe 
ook nekeer lachen en een mopje placeren.  

Ale laten we ni langer wachten, lees een beke verder en kom erachter wa we gaan doen.  

 

Donderdag 27/07 

Deze ochtend vertrekken we vroegekes in het station van brussel-noord, hoe vroeg vraagt ge u af? 

Heel vroeg, ale valt te zien of ge 6:00 vroeg vind. Komt allemaal in uniform dan kunne we nog ne 
schonen groepsfoto pakken, de moemas en poepas gaan da plezant vinden! 
En wat doet ge dan op zo’n eerste dag jinkamp? Heel den dag op den trein zitten natuurlijk.  
Ale valt wel mee opzich, om 17:30 komen aan op onze bestemming. De hoofdstad natuurlijk! 
We installeren ons dan opt gemakje bij een scoutshuis da we gefixt hebben en verkennen dan een 
beke de stad in de avond.  

 

Zondag 30/07 Radovlijca 

We vertrekken vandaag redelijk vroeg in de ochtend want we pakken de trein om 10:00 naar 
Radovlijca. Een klein dorpje in de buurt van bled waar we op een veld mogen liggen op nog geen 100 
meter van de rivier! Tentekes opzetten en gaan slapen zou ik zeggen want het gaat nog stevig 
worden! Aah ja we komen daar ook pas aan om 21u dus eert da gelle pattatezakken een tent hebt 
opgezet kan het heel laat zijn.  

 

Maandag 31/07 Bled 

Vandaag gaan we nekeer zien wa er allemaal te doen is op de meest toeristische plek van slovenie. 
Der is daar naart schijnt een meer me een eilandje en oep da eilandje staat een kerk, als ge me ni 
gelooft moet ge het zelf ma zien. Daarna gaan we de vintgar kloof bezoeken das me wandelen enzo 
ma ook me water, swel scheun als we eerlijk zijn.  

 

Dinsdag 01/08 Bled + raften 

We keren vandaag inde voormiddag nog is naar Bled om onze benen een beetje te treinen voor wa 
nog moet komen. We gaan namelijk een stukje de bergen in en bekijken Bled van bovenaf.  
In de nammidag komen er plezante mensen ons halen want dan gaan we raften op de soça rivier.  

Een beke avontuurlijker mag ook is eh! 



   Jin 

 

Woensdag 02/08 Hike mount triglav 

Smeert ulle kuiten ma in want vandaag is het DE stevigste dag van ulle kamp. We gaan namelijk de 
hoogste berg vant land beklimmen! Zo’n 2864 meter om precies te zijn. De meeste spullen kunnen 
we beneden achterlaten dus we pakken alleen het nodige mee. Eens we boven zijn installeren we 
ons in een berghut en kunnen we kiezen of we nog de laatste 300 meters doen om de zon ondergang 
te gaan bezien, anders kruipen we doodop onze beddenbak in.  

 

Donderdag 03/08 Mount Triglav 

We kunnen vandaag nog beslissen, als er nog put in de benen zit, om de zonsopgang te gaan bezien.  

Zo ni worden we wakker op zo’n 2300 meter en beginnen we aan de afdaling.  Als we terug beneden 
zijn koelen we af in de rivier en rusten we uit van die zware beklimming.  

 

Vrijdag 04/08 Koper 

Nuda we zowat alles gezien en gedaan hebben da we kunnen in Bled, vertrekken we vandaag naar 
Koper. Nee das ni da metaal, das dus een stadje in slovenië. Een kuststadje zoals ze da zeggen.  

We zetten onze tent daar terug ergens neer en gaan da stadje daarna is onveilig maken!  

Nene we houden het kalm. Ofniet! Daar is een kathedraal dus die kunnen we in brand steken! 
Allleeeees kapoooooot 

 

Zaterdag 05/08 Koper 

In de voormiddag chillen we is aan het strand en bouwen we ontert grootste zandkasteel.  

In de namiddag zoeken we onze kameraad Matiç op, en varen dan op zijn boot naar de andere kant 
van de wereld. Nene mopke we komen daarna gewoon terug zene.  

 

Zondag 06/08 Postonja-Ljubljana  

Er word gezegd da Slovenië de langste grot van europa heeft. Dus moeten we uitzoeken ofda wel 
waar is, anders zijn da zieke leugenaars. Die grotten zijn in Postonja. Als we daar nekeer hebben 
ingezeten en gecheckt ofda nu waar is zijn we door naar Ljubljana. Daar installeren we ons in hostel 
Tabor.  

 

Maandag 07/08 Ljubljana 

Today is culture day zoals ze zeggen. We leren dus alles over de hoofdstad en Slovenië.  



   Jin 

 

Daarom hebben we omdat jullie da zo leuk vinden een tour met een gids geregeld, geen schrik, das 
ma 2 urekes! Die zal ons allemaal van die nice weetjes zeggen. Daarna bezoeken we nog een 
museum of 3 en gaan dan vroeg slapen. Zo doen de echten da! 

 

Dinsdag 08/08 Ljubljana  

Als laatste dag hebben we vrijspel. Er is nog een kasteel da we kunnen bezoeken of de zoo, we 
kunnen nog een museum doen, soit da zien we dan wel!  In de namiddag doen we als afsluiter nog 
een boottocht op de rivier en beleven we samen onze laatste dag  

 

Woensdag 09/08 naar huis 

Den trein vertrekt heeeel vroeg in de ochtend, ma tis nen hele dag op den trein dus genoeg tijd om 
uit te rusten. We komen rond kwart voor 10 aan, in de avond, in brussel.  

Dan sturen we jullie terug naar huis met meega leuke herinneringen die nooit vergeten zullen 
worden! 

 

Wat jullie nog extra moeten meenemen zullen we wel laten weten via de socialen medias.  

En dan moeten jullie niks meer weten om naar het zonnige Slovenië te vertrekken! 

Wij kijken er al hard naar uit! 

Groetjes, 

Manon, Max en Vince 

 
 



   Achterflap 

 

  



   Achterflap 

 

  



   Achterflap 
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